
SeniorenCafé Huizen 
  
Lieve leden, 
  
Ik hoor ‘m regelmatig, vooral ’s morgens: de koekoek. Alleen het mannetje roept koe-koek, 
het vrouwtje maakt een hinnikend geluid. Natuurlijk kennen we allemaal de ‘broedgewoonte’ 
van deze vogel. Dat gebeurt vanaf mei. Dan legt de koekoek één ei in andermans nest. Dat 
kan overigens wel in 25 nesten gebeuren. Tegenwoordig gebeurt dit meestal in de nesten 
van de kleine karekiet, de heggemus, de graspieper en de gele en de witte kwikstaart. De 
koekoek stemt het moment van de leg af op het moment dat de vogelsoort in wiens nest zij 
een ei legt, ook haar eieren legt.  
  
De voorkeur in welk soort nest dat gebeurt, verschilt per koekoek. De eieren van de koekoek 
lijken op die van deze vogels. Het vrouwtje haalt één ei uit het nest en legt daarvoor een 
eigen ei terug. Het koekoeksjong werkt, nadat het is uitgekomen, de andere eieren of jongen 
uit het nest. Dit wordt na zo’n 20 dagen verlaten, waarna de pleegouders nog twee tot drie 
weken voor het jong zorgen. Het is dan ontzettend hard werken voor de kleine vogels om 
het steeds groter wordende koekoeksjong te voeden.  
Deze wijze van ‘broeden’ komt ook voor bij andere vogelsoorten en insecten. Het 
broedgedrag van de koekoek is dus niet uniek.  
  
De koekoek voedt zich voornamelijk met insecten, zoals allerlei soorten rupsen en kevers, 
maar ook eieren van zangvogels. Ook kleinere reptielen, zoals een slangetje of hagedissen, 
worden verorberd. Na de leg, in juni of juli, vertrekt de koekoek weer om te overwinteren in 
gebieden beneden de Sahara, zoals Congo en Angola. De jongen volgen later, in september 
en oktober. De reis naar het zuiden wordt met tussenstops afgelegd.  
Wij kennen de koekoek ook uit een aantal uitdrukkingen zoals: ‘Dank je de koekoek’ en 
‘Haal je de koekoek’. Oorspronkelijk verwees de koekoek hier naar de duivel. En een 
buitenechtelijk kind werd een koekoeksjong genoemd. De koekoeksgraad staat voor het 
aantal kinderen dat buitenechtelijk verwekt is. Waar zo’n vogeltje, amper 30 centimeter groot 
al niet toe kan leiden.  
  
Bron: Wikipedia 
  
Wij zijn op dinsdag 5 en 19 mei weer in de vertrouwde en sfeervolle Brassershoeve aan de 
Waterstraat. Natuurlijk vanaf 10.30 uur. 
  
Hartelijke groeten, 
Rita Kemink,  035-8889462  
  
  
 


