
Handwerkclub 
  
Beste lezers, 
  
Deze keer is het duidelijk dat de lente is geboren, bomen en struiken zijn weer groen. De 
tulpen en narcissen bloeien volop en dat is al een schitterend gezicht. Maar ook de vogels 
zijn druk bezig en fluiten dat het een lieve lust is. Jullie merken dat de zon schijnt en het is 
nog maar begin april.  
  
Zo is eind maart, ook in onze handwerkclub, een echte mascotte geboren. Het is een lief 
klein hondje, zwart met een wit neusje en zijn naam is Takki.  

  
Nou hoorde ik onlangs van de moeder van Takki dat zij zwanger is van een tweede 
mascotte, dat wordt een meisje. Ik kijk er naar uit wat de haakpennen voor dit hondje zullen 
maken. 
De enthousiaste dames van de Handwerkclub komen weer bij elkaar op de woensdagen 6 
en 20 mei .  
Zoals altijd in het Wijkontmoetingscentrum de Palmpit aan de Koekoeklaan 3 te Bussum. 
  
Wij handwerken en hebben het weer gezellig van 14.00 uur tot 16.00 uur. Wilt u ook eens 
komen kijken? U bent van harte welkom. 
  
Rita Beun-Kroonenburg, 
 06-46547533, 
 rita@beun.net 


