SeniorenCafé Bussum
Lieve leden,

Weet u het nog? De zaterdagavonden in de jaren vijftig? Eerst gingen alle
kinderen één voor één in een teil, pyama aan en dan nog opblijven.

Pelpinda’s eten, op de radio luisteren naar de familie Doorsnee en daarna nog
een potje ganzenborden of sjoelen. En dan innig tevreden je bed in.

Er werd met keteltjes warmwater voor gezorgd dat het water in de zinken teil
op temperatuur bleef, moeder zeepte je in en vader droogde je af. Daarna trok
je de schone pyama aan.

Dan kwamen de pelpinda’s op tafel. Pellen op een uitgevouwen krant. Soms
had je geluk en zaten er vier grote pinda’s in. Maar soms ook pech en had je
een lege dop. En iedereen gooide de lege doppen in de verkeerde bak.

Op hoogtijdagen, maar ook op zaterdagavond was sjoelen een echte
happening. Het hele gezin schaarde zich om de sjoelbak.

Je begon rustig, maar in de derde beurt als de schijven zich allemaal
verzameld hadden voor de poortjes was het de kunst om door hard te gooien
alle schijven weer in beweging te krijgen.

En dan, uiteindelijk, naar bed. Niet onder het dekbed, zoals nu, maar onder
het laken en dekens. Je moeder kwam je nog even instoppen en trok het laken
en de dekens nog even strak. Een heel lekker en veilig gevoel.

Dat lekkere en veilige gevoel herkennen we wel van ons bezoek aan het
SeniorenCafé

Want het is natuurlijk altijd wel gezellig, zo samen een bakje koffie drinken.
ledere maandagmorgen, echter niet op 6 april, 2e Paasdag, zijn wij vanaf
10.30 uur te vinden bij Lunchroom Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90.

Hartelijke groeten van uw gastvrouw:
Fenny Volmers, ' 06-53612729



