Klassieke Muziekochtend Donderdag
2 april door Claire Verlinden

De Carmina Burana

In januari verviel helaas onze muzieklezing. Claire had zo leuk willen beginnen met:
Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Een toepasselijk muziekstuk bij deze vraag
was de Carmina Burana. Maar natuurlijk blijft deze vraag ook nu nog relevant .

De Carmina Burana begint met een lied over het grote rad van fortuin: O Fortuna...
Wie komt boven en wie ligt onder in het rad? Zie het plaatje. Geluk is niet te
voorspellen. Het lied O Fortuna, kwam oorspronkelijk uit een bundel middeleeuwse
liederen, gevonden in een klooster in Beieren. Verschillende personen,
middeleeuwse studenten en geestelijken die rondzwierven en die vaganten genoemd
worden, moeten deze liederen gemaakt hebben. Wij zouden ze misschien nu
straatartiesten noemen. De bundel bestond uit wel 244 gedichten in het Latijn en 55
in het Duits.

Carl Orff, een Duitse componist, heeft in 1937 een moderne bewerking van deze
liederen gemaakt. Dit werk van Orff is nog steeds zo succesvol, dat veel zangkoren
het op hun programma zetten. Maar ook andere muziekgroepen stoeien graag met
deze teksten, die over heel veel onderwerpen gaan: de lente, de weide, de kroeg, de
liefde.

De gebroeders Jussen waren zelfs vorig jaar bij Eva met deze muziek.

Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunstochtenden geldt:

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn,

Graaf Lodewijklaan 16,1412 AX Naarden.

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur.

Entree: € 5,50 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen €
7,50.

U kunt per pin betalen.

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost

dat € 0,50. Dit is gratis in de pauze.



