SeniorenCafé Bussum

We kennen het allemaal en onze (achter)kleinkinderen kijken het: Sesamstraat.

In januari 1976 vond de eerste uitzending op de Nederlandse TV plaats. Destijds nog in
coproductie met de Belgische BRT.

Het programma is gericht op kinderen van twee tot zes jaar. Oorspronkelijk is het een
Amerikaanse serie: Sesame Street. Het is bedacht door een psycholoog, met als doel
kinderen met leerachterstand in achterstandswijken spelenderwijs van hun leerachterstand
af te helpen. De naam is gebaseerd op ‘Sesam open u’ uit Ali Baba en de veertig rovers.

In 1974 werd door de VARA een proefaflevering gemaakt, die de naam Sesamplein kreeg.
Dit werd later Sesamstraat. Het was de eerste jaren een samenwerkingsproject tussen de
NOS en de BRT. De rechten die afgedragen moeten worden aan de Amerikaanse producent
waren te hoog. Het programma bestond voor de helft uit nagesynchroniseerd Amerikaans
materiaal en voor de helft uit origineel Nederlandstalig materiaal. In het programma komen
voornamelijk poppen voor, maar er doen ook echte mensen mee.

Bekende figuren zijn Tommie, de vogel Pino, de muis leniemienie en het biggetje Purk. En
niet te vergeten Grover, Angsthaas en Stuntkip. Ook maken Bert en Ernie en het
Koekiemonster regelmatig hun opwachting.

Bekende menselijke figuren waren natuurlijk Aart Staartjes (Meneer Aart) en Gerda
Havertong. De muziek werd vroeger verzorgd door Harry Bannink en na 1999 door Henny
Vrienten, ook bekend van de band Doe Maar. Vaak wordt de uitzending afgesloten met een
verhaaltje dat door een van de acteurs wordt voorgelezen aan een groepje kleine kinderen.
Het verhaaltje gaat meestal over de rode kater Dikkie Dik.

De kijkers zien bij het voorlezen het verhaal in beeld. Sinds 2009 zongen bekende
Nederlanders vaak een duet met een van de figuren uit Sesamstraat. Zo zong Willeke Alberti
samen met leniemienie en dit gold ook voor Ernst Daniél Smid. Pino vormde een duo met
Guus Meeuwis en ook met André van Duin. Het materiaal voor de afleveringen wordt in korte
tijd opgenomen in Studio 2 van het Mediapark in Hilversum. Daarna wordt het decor weer
opgeborgen. Vaak vragen bezoekers met kinderen of zij de Sesamstraat kunnen bezichtigen,
maar aan dat verzoek kan dus niet worden voldaan.

Wij vertellen bij een kopje koffie/thee ook graag een verhaaltje, dit zullen wij ook weer in
maart doen en wel iedere maandagmorgen bij Lunchroom Beetje Bijzonder aan het
Julianaplein 90. Altijd vanaf 10.30 uur.

Hartelijke groeten van uw gastvrouw
Fenny Volmers, ' 06-53612729



