
Klassieke muziekochtend op donderdag 6 maart door Claire Verlinden 

 Vrolijkheid en verdriet in de Bachfamilie. 

Ja, dat is een vreemde titel. Maar veel mensen weten dat er heel veel jong gestorven werd 
in de tijd van Bach (1685-1750), maar er werd ook veel getrouwd, verjaardagen gevierd en 
kinderen geboren. En al die heugelijke gebeurtenissen werden ook opgevrolijkt met muziek. 
Dus was het slim van de organisatoren van de Bach-academie in Brugge, waar Claire 
traditiegetrouw naar toe gaat, om daar eens aandacht aan te besteden.  

In deze muziekochtend veel muziek met vrolijkheid en dankbaarheid en dat is wat we nu 
toch zeker nodig hebben.  

Natuurlijk waren er ook weer interessante optredens van nog niet-bekende groepen; zoals 
een groep die het hele concert uit zijn hoofd speelde, waardoor een geweldige interactie 
tussen de musici ontstond die je niet vaak ziet. 

Deze ochtend wordt weer het bewijs dat Bach een onuitputtelijke bron van muziek voor ons 
vormt, waardoor elk jaar onze klassieke muziekochtend in maart gevuld kan worden met zijn 
muziek. 

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn, 
Graaf Lodewijklaan 16, 1412 AX Naarden. 
Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur. 
Entree: € 5,50 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen € 7,50. 
U kunt per pin betalen. 
Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost  
dat € 0,50. Dit is gratis in de pauze. 
  
 


