Filosofieochtend op donderdag
26 februari door Wim Dooge
lezing over J.G. Herder

Temidden van grootheden als Fichte, Schelling en Hegel is Johann Gottfried Herder (1744-
1803) enigszins in de verdrukking geraakt. En dat terwijl hij al vroeg humaniteit als hoogste
goed zag. Hij was een Duits dichter, theoloog, filosoof en literatuurcriticus, die een leidende
rol heeft gespeeld in de literaire Sturm und Drang stroming en een grote invloed heeft gehad
op de ontwikkeling van de jonge Goethe. Tevens was hij een vernieuwend denker op het
gebied van de filosofie van de geschiedenis. Niet voor niets begint Rudiger Safranski zijn
prachtige boek over de Romantiek met Herder.

Herder verzette zich tegen het kolonialisme en benadrukte juist dat culturen door naar elkaar
te luisteren elkaar kunnen verrijken. Zijn werk is helaas grotendeels in Nederland ver-geten.
En dat terwijl Herder's denken een belangrijke rol heeft gespeeld in de discussies over
actuele thema’s als identiteit, cultuur en geschiedenis. Ik hoop hem tijdens de lezing weer
een beetje tot leven te kunnen wekken.

Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunstochtenden geldt:

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn,

Graaf Lodewijklaan, 1412 AX Naarden.

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur.

Entree: € 7,50 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen € 10,00.
U kunt per pin betalen.

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost

dat € 0,50. Dit is gratis in de pauze.



