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Wie kent niet hotel Jan Tabak, aan het einde van de Brediusweg, op de kruising met de 
Amersfoortsestraatweg? Dat hotel bestond al lang voordat in 1906 de Brediusweg werd 
aangelegd. Het werd toen een logement of herberg genoemd. Een zekere Jan Toeback uit 
Bussum vroeg al in 1687 aan de bestuurders van de gemeente Naarden toestemming om 
een zogenoemde uitspanning te mogen openen aan de Amersfoortsestraatweg. Dat was 
slim bekeken, want al het verkeer van Amsterdam naar Amersfoort en verder naar het oosten 
van het land kwam toen door Naarden. Dat ging uiteraard nog te voet, met paard en wagen 
of met de (post)koets. Naarden lag op een dag reizen van Amsterdam. Koetsiers konden bij 
Jan Toeback de paarden uitspannen (vandaar de naam ‘uitspanning’) en reizigers konden er 
de nacht doorbrengen. Het logement lag oorspronkelijk niet op de plaats van het huidige Jan 
Tabak, maar een stukje dichter bij Naarden en ook aan de andere kant van de weg. Dat 
gebouw werd in de Franse tijd platgebrand. Het zou 13 jaar duren tot er in 1826 een nieuw 
logement met de naam Jan Tabak kwam, nu wel op de plek waar we vandaag de dag hotel 
Jan Tabak nog vinden. Het logement vloog nog een paar keer in brand, maar werd telkens 
herbouwd. Het succes van Jan Tabak is sterk verbonden met de Amersfoortsestraatweg. 
Aangezien die in de loop van de tijd steeds drukker werd, ging het Jan Tabak voor de wind. 
Vanaf 1882 liep ook de Gooische tram, beter bekend als de Gooische Moordenaar, langs de 
weg. Maar toen in 1972 de A1 werd aangelegd was het snel gedaan met Jan Tabak. Binnen 
een paar jaar moest het hotel zijn deuren sluiten en in 1981 werd het gesloopt. Toch werd 
Jan Tabak al heel snel weer opgebouwd. In 1984 opende prins Bernhard samen met de 
sultan van Yogyakarta (in Indonesië, waar de tabak vandaan kwam) het nieuwe hotel. Zo is 
er al meer dan 325 jaar een Jan Tabak, nu gelegen aan de Jan Toebacklaan. 
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