
Aankondiging derde bijeenkomst over de Vlaamse Primitieven 

 

Tijdens de derde bijeenkomst zullen wij nog enkele kunstschilders van naam en faam 
bespreken, die tot de Vlaamse Primitieven worden gerekend, zoals Hans Memling (geboren 
in  Selingstadt in het huidige Duitsland), Hugo van de Goed, Dirk Bouts (Haarlemmer van 
geboorte!) en Petrus Christus. De stijl, composities en kleurgebruik van Memling zullen door 
veel kunstenaars worden nagevolgd. Enkele van zijn directe navolgers zijn de anonieme 
kunstenaars die onder de noodnamen Meester van de Ursula-legende en de Meester van de 
Lucia-Legende bekend zijn geworden. 

Pluk voor de illustratie maar een afbeelding van de Urselaschrijn van Hans Memling uit Het 
Sint-Janshospitaal in Brugge. 

 


