SeniorenCafé Huizen

Lieve leden,

Deze maand is het vijftig jaar geleden dat Suriname onafthankelijk werd. Op 25 november
1975 tekende koningin Juliana in Den Haag het soevereiniteitsverdrag en werd Suriname
een onafhankelijke republiek. Het was van 1667 tot 1954 een kolonie van Nederland en
daarna een land binnen het Koninkrijksverband. De basis voor de onafhankelijk werd gelegd
door koningin Wilhelmina, die in een radiotoespraak in 1942 vanuit Londen, aangaf dat de
overzeese gebiedsdelen na de oorlog een grotere mate van zelfstandigheid zouden krijgen.
Een deel van de Surinamers vatte dit op als een stap naar de onafhankelijkheid. 25
november is in Suriname een nationale feestdag. In de aardrijkskunde lessen, vroeger op
school, kwamen de overzeese gebiedsdelen altijd uitgebreid aan bod. Suriname was daarop
geen uitzondering. De rivieren de Commewijne en de Marowijne, de bauxietwinning, de zeer
gemengde samenstelling van de bevolking; het staat me allemaal nog redelijk helder voor de
geest. Suriname heeft nu ongeveer 625.000 inwoners. In Nederland leven nu circa 350.000
Surinamers. Zij kwamen hier voornamelijk rond de onafhankelijkheid, de militaire coup in
1980 en de decembermoorden in 1982. Zoals al gezegd: de samenstelling van de bevolking
is divers. Slechts zo’n 4% kan tot de oorspronkelijke bewoners van Suriname worden
gerekend. Er woont een grote groep (37%) Afro-Afrikanen, afstammelingen van de
Afrikaanse slaven en ook een grote groep Hindoestanen (27%), afstammelingen van de
Indiase ‘contractarbeiders’ uit het toenmalige Brits-Indié. Ook zijn er Javanen (14%), die
afstammen van de ‘contractarbeiders’ uit Nederlands-Indié. Dan zijn er nog Brazilianen, die
zich voornamelijk bezighouden met het delven van goud in het binnenland. De rest van de
bevolking bestaat uit Chinezen, Europeanen, Joden, Libanezen en Palestijnen.

Dat alles weerspiegelt zich natuurlijk in het geloof. Zo’n 27% van de bevolking is protestant,
22% Rooms-katholiek, en 22% Hindoe. 14% is aanhanger van de islam en 5% van het
traditionele Winti (een Afro-Afrikaanse godsdienst). Slechts zo’n 10% van de Surinamers
hangt geen godsdienst aan. Een groot deel van Suriname is onderdeel van het grootste
tropische regenwoud op aarde, het Amazonegebied. Ongeveer 90% van Suriname is met
oerwoud bedekt. Het binnenland van Suriname is een geliefd oord voor biologen. Hier leven
allerlei soorten vogels, reptielen en zoogdieren. En aan de kusten leggen schildpadden hun
eieren. In het oerwoud worden met regelmaat nieuwe diersoorten ontdekt.

Nu ik dit alles zo schrijf, denk ik: wij moeten eigenlijk een keer naar Suriname toe.

Waar u ook een eer naar toe moet, nou ja ‘moet’, is ons SeniorenCafé aan de Waterstraat.
Wij zijn er weer op dinsdagmorgen 4 en 18 november. Altijd vanaf 10.30 uur.

Hartelijke groeten,
Rita Kemink, 035-8889462 en
Nico de Vries, 035-5265517



