SeniorenCafé Bussum

Lieve leden,

Ik loop er regelmatig langs als ik naar een uitvoering ga van Bach, in de Grote of Sint-
Vituskerk in Naarden: het standbeeld van Comenius. Wij vertellen wat meer over hem. Jan
Amos Komensky (in het Latijn Comenius), werd in 1592 geboren in Moravi€, een hertogdom
in Tsjechié. Hij was theoloog, filosoof en pedagoog en pleitte voor onderwijs voor iedereen,
zowel voor jongens als meisjes. Hij schreef leerboeken en bedacht een nieuw
schoolsysteem voor Polen, Zweden en Hongarije.

Op twaalfjarige leeftijd was hij al wees, maar werd geadopteerd door een familielid.
Comenius genoot een uitstekende opleiding, werd leraar en rector. Maar privé ging het hem
niet voor de wind: hij verloor zijn vrouw en twee kinderen aan de pest. Desondanks werd hij
in heel Europa beroemd, dusdanig zelfs dat hij uitnodigingen kreeg om naar Amerika te
komen Comenius verhuisde van Tsjechié naar Zweden om daar een nieuw schoolsysteem
op te zetten, hetgeen mislukte. Hij werd ontslagen, maar met behoud van salaris. Zijn
belangrijkste werk is Didactica Magna (Grote Onderwijsleer) dat tot vandaag als een
belangrijke mijlpaal in de didactiek wordt gezien. Zijn didactiek heeft als middelpunt een
christelijk humanistische levensbeschouwing. Hij verstond onder pedagogiek de kunst om
een ieder alles te kunnen aanleren. Didactiek omschrijft hij als de kunst van het onderwijzen.
In 1656 werd zijn huis in brand gestoken door Poolse partizanen omdat hij in de Zweeds-
Poolse oorlog de kant van Zweden koos. Comenius kreeg toen asiel in Amsterdam. Hij
overleed op 15 november 1670 in Naarden. Hij had eigenlijk in Amsterdam begraven moeten
worden, maar daar was geen geld voor. Zijn laatste rustplaats vond hij in de Waalse Kerk in
Naarden, een voormalige kloosterkerk. Dot Comeniusmausoleum is voor het publiek
toegankelijk. In 1933 werd het mausoleum in erfpacht gegeven aan Tsjecho-Slowaakse
republiek voor de prijs van f. 1,00 per jaar. Naast het mausoleum is het Comeniusmuseum
met voor een deel een vaste collectie over Comenius en zijn werkgebied. Voor het andere
deel zijn er wisselende tentoonstellingen. Het mausoleum wordt jaarlijks bezocht door
duizenden Tsjechen, Slowaken, Polen en andere in Comenius geinteresseerden. Comenius
was een ijverig man, want hij produceerde wel 250 werken. Eén van zijn uitspraken luidde: “
Een mens doden om een zaak te dienen, is geen zaak dienen, maar een mens doden.”

U bent natuurlijk de komende maand weer iedere maandagmorgen van harte welkom bij ons
SeniorenCafé in Lunchroom Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90. Wij zijn er altijd vanaf
10.30 uur.

Hartelijke groeten van uw gastvrouw:
Fenny Volmers, 06-53612729



