Samen lunchen Huizen

Lieve leden,

November staat weer voor de deur. Niet bepaald een maand waar velen op zitten te
wachten. Wind, guur, koud. Maar er zijn ook, letterlijke, lichtpuntjes. Halloween, Sint Maarten
en de warmte en gezelligheid binnen. In Mexico wordt dan een van de belangrijkste feesten
van het jaar gevierd. Dia de los muertos, de Dag van de Doden. Dit is geen Mexicaanse
versie van Halloween. De laatste avond van oktober, Halloween, staat voor kattenkwaad en
griezelen, terwijl Dia de los muertos staat voor het betonen van liefde en respect voor de
overledenen.

De Dag van de doden wordt de eerste twee dagen van november gevierd met een explosie
van kleur en levensvreugde. In dorpen en steden in heel Mexico dossen feestvierders zich
fraai uit, er zijn optochten en feesten, er wordt gezongen en gedanst en er worden offers
gebracht aan dierbare overledenen. Dia de los muertos stamt van duizenden jaren geleden.
Bij Azteken, Tolteken en Maya, maar ook andere beschavingen in Midden-Amerika, was het
gebruik om de doden te vereren. Rouwen om de doden werd gezien als een teken van
disrespect, voor deze culturen was de dood een natuurlijke fase in het leven. De doden, die
door herinneringen en gedachten in leven worden gehouden, bleven deel uitmaken van de
samenleving. Tijdens Dia de los Muertos kwamen ze tijdelijk terug op aarde. De overleden
kinderen op 1 en de volwassenen op 2 november. De huidige viering van Dia de los Muertos
is een mengelmoes van christelijke feestdagen en religieuze riten van deze oude

culturen. De belangrijkste voorwerpen tijdens de viering zijn altaars, oftewel ofrenda, die in
woningen en op begraafplaatsen worden opgericht. Ze zijn niet bedoeld voor het houden van
diensten, hun doel is om de geesten terug te verwelkomen in het land der levenden. Ze
staan dan ook vol met offergaven: water waarmee de doden hun dorst kunnen lessen na hun
lange reis, eten, familiefoto’s en een kaars voor elk dood familielid. Als een van de geesten
een kind is, kun je ook speeltjes op het altaar vinden. Je krijgt flinke trek en dorst van de reis
van de geestenwereld naar het land der levenden. Dat is tenminste wat traditioneel wordt
gedacht in Mexico. Bij sommige families wordt het lievelingseten van een overleden dierbare
op het altaar gezet. Goudsbloemen zijn de belangrijkste bloemen om het altaar mee te
versieren. Van het altaar tot het graf worden blaadjes van goudsbloemen uitgestrooid, om de
rondzwevende zielen terug te leiden naar hun rustplaats.

De Dag van de Doden is een feestdag die zowel overdag als ‘s nachts gezamenlijk wordt
gevierd, ook op straat en op pleinen. Het hoort erbij om je als skelet te verkleden. Jong en
oud laten hun gezicht kunstig tot schedel schminken en trekken fraaie pakken en chique
jurken aan. Ook in andere Midden-Amerikaanse landen en zelfs ook in de Verenigde Staten
wordt Dia de los muertos gevierd, echter veel minder uitbundig dan in Mexico.

Om te voorkomen dat u ook aan deze traditie mee zou willen doen houden wij ons Samen
lunchen op een andere dag. Wij doen dit namelijk op woensdag 27 november. Natuurlijk om
12.30 uur bij Restaurant Aan de Kade, aan de Zomerkade 176.

U kunt zich voor deze lunch aanmelden tot zaterdag 22 november aanmelden bij:

Rita Kemink, 035-8889462 of

Nico de Vries, 035-5265517
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