
Samen lunchen Bussum 
 
Lieve leden, 
Zit u ook wel eens op de bank te mijmeren over een ver verleden? Laatst dacht ik terug aan 
het begin van de televisie in Nederland. Begin jaren vijftig vonden de eerste uitzendingen 
plaats. Natuurlijk op één net, met aan het begin van de uitzending het zogenaamde 
testbeeld. De toestellen waren zwaar en groot met een relatief klein beeld. En natuurlijk in 
eerste instantie in zwart-wit. Nu, met haarscherpe beelden en beeldschermen van meer dan 
een meter groot, is dat niet meer voor te stellen. Mijn eerste herinneringen van de beelden 
gaan terug naar Dappere Dodo, een marionettenserie die vanaf 1955 werd uitgezonden. 
Dodo had vrienden als Kees, Ome Harrekie, de Kapitein, Opa Buiswater en Juffrouw Vulpen.  
Het werd eens per maand uitgezonden op de woensdagmiddag en de uitzending werd altijd 
afgesloten door ‘Tante’ Hanny Lips, een omroepster van de KRO. Zij werd bekend door haar 
zwaaien. Altijd met beide handen voor het gezicht. Kent u dat ook nog? 
Later, toen ik wat ouder was en op zaterdagavond op mocht blijven, werd gekeken naar de  
quizzen van Theo Eerdmans zoals ‘Weet wel wat je vraagt’, ‘Je neemt er wat van mee’ en 
‘Tel uit je winst’. Hij werd altijd bijgestaan door zijn assistente Maud van Praag. Bij ‘Je neemt 
er wat van mee’ kon er een, voor die tijd, aanzienlijk geldbedrag gewonnen worden. Een 
bedrag van f. 1.000,00, maar de winnaar moest één cent teruggeven om te voorkomen dat 
er kansspelbelasting over het gewonnen bedrag moest worden geheven. Bijzonder genoeg 
kan ik mij de laatste vraag van een van die uitzendingen herinneren: “Wat is de hoofdstad 
van Venezuela?” Het antwoord was: “Caracas“ en de kandidaat ging met de hoofdprijs naar 
huis. Zomaar even rustig nadenken over vervlogen tijden brengt je plotseling terug naar dit 
soort momenten. Ander entertainment dan nu vertoond wordt, bij lange na niet zo flitsend als 
nu, maar vaak toch wel met inhoud.  
 
Inhoud hebben de gesprekken tijdens ons Samen lunchen ook vaak. Wilt u dat ook ervaren? 
Schuif dan eens aan. Wij zijn op zaterdag 1 november bij Lunchroom Beetje Bijzonder aan 
het Julianaplein 90. De aanvang van de lunch is 12.30 uur. 
  
U kunt zich hiervoor opgeven tot donderdag 30 oktober.  
Dit kan bij: 
Lidemey Visser, 035-8889959 of 
Ditte van Doorn, 06-55918411 
  
Lidemey heeft een antwoordapparaat.  
Bij Ditte kunt u uiteraard inspreken op de voicemail. Spreek duidelijk uw naam en 
telefoonnummer in. Bent u onverwacht verhinderd, laat dit dan a.u.b. weten.  
Bij voorkeur per pin betalen. 
  
 


