Samen lunchen Bussum
Lieve leden,

Een misschien voor een aantal inwoners van het Gooi onbekend plekje van de gemeente
Gooise Meren, is het eiland Pampus.

Veel mensen denken dat het tot Amsterdam behoort, maar dat is niet het geval. Pampus is
een kunstmatig eiland dat in 1887 werd aangelegd als onderdeel van de Stelling van
Amsterdam. Pampus moest Amsterdam beschermen tegen aanvallen vanuit de toenmalige
Zuiderzee. Het gaf overigens wel het nodige gedoe tot welke gemeente Pampus moest
toebehoren, want zowel Amsterdam als Muiden maakten hier aanspraak op. Bij Koninklijk
Besluit in 1891 werd het eiland ingedeeld bij de gemeente Muiden. En dus is het nu
onderdeel van de Gooise Meren.

In 1887 werd gestart met de bouw. Het eiland staat op 4.000 heipalen van 11 meter lang en
de bebouwing bestaat uit beton en gemetselde bakstenen. Pampus is niet groot; de lengte is
205 meter en de breedte 164 meter. Het hoofdgebouw bestaat uit twee verdiepingen. Op de
bovenste verdieping staat de bewapening, onder andere bestaande uit kanonnen.

Op de eerste verdieping waren de onderkomens en faciliteiten voor de soldaten. In totaal
waren er 100 tot 150 soldaten gelegerd. Om u een beeld te geven van de oorlogvoering
toen: het duurde zes minuten na het afvuren van een schot voordat het kanon klaar was
voor het volgende schot. Een granaat kon een afstand van 7 kilometer overbruggen en
woog tussen de 300 en 450 kilo. Ze waren ongeveer een meter lang. De granaten werden
vanaf de eerste verdieping met liften naar boven getakeld. Het fort werd nooit voor enige
oorlogshandeling gebruikt en werd in 1933, één jaar na het gereedkomen van de Afsluitdijk
gesloten. Het heeft dus ook geen rol gespeeld aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.
De Duitsers ontmantelden het Fort grotendeels voor de eigen wapenindustrie. In de
hongerwinter van 1944-1945 vroor het erg hard en was Pampus bereikbaar via het ijs. De
bevolking in de omgeving haalde toen veel hout van het eiland om zich warm te stoken.

In 2007 is het fort gerestaureerd en ingericht als museum. De originele koepels die uit staal
bestonden zijn nu gemaakt van hout met een isolerende bovenlaag. Wilt u een keer een
bezoekje brengen dan kan dat via de veerdiensten uit Muiden, [Jburg en Almere.

Een misschien onbekend stukje van de Gooise Meren, dat Pampus. Dat is ons Samen
lunchen zeker niet, althans voor de leden van onze seniorenvereniging. U komt toch ook op
zaterdag 4 oktober naar Lunchroom Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 907?

De aanvang van de lunch is 12.30 uur.

U kunt zich hiervoor opgeven tot donderdag 2 oktober.
Dit kan bij:

Lidemey Visser, ' 035-8889959 of

Ditte van Doorn, ' 06-55918411

Lidemey heeft een antwoordapparaat.

Bij Ditte kunt u uiteraard inspreken op de voicemail. Spreek duidelijk uw naam en
telefoonnummer in. Bent u onverwacht verhinderd, laat dit dan a.u.b. weten.

Bij voorkeur per pin betalen.



