
Kunstochtend op donderdag 16 oktober door Wim Dooge 
Cyclus over de Vlaamse Primitieven 
  
Dit najaar wil ik u meenemen op een reis door Vlaanderen langs steden waar de 
zogenaamde Vlaamse Primitieven te bezichtigen zijn.  
In een serie van drie lezingen reis ik met u o.a. naar Brugge, Gent, Leuven, Brussel en 
Antwerpen om de indrukwekkende werken van deze schilders in de verschillende musea en 
kerken te bekijken.  
De belangrijkste Vlaamse Primitieven zijn: Hubert en Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, 
Hans Memling, Dirk Bouts en Hugo van der Goes. Maar ook kleinere schilders zullen aan 
bod komen. Deze schilders stonden vooral bekend om de realistische weergave van hun 
onderwerpen en om hun gedetailleerde weergave van de wereld om hen heen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunstochtenden geldt: 
Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn, 
Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden. 
Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur. 
Entree: € 5,50 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen € 7,50. 
U kunt per pin betalen. 
Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost  
dat € 0,50. Dit is gratis in de pauze. 
  
 


