In Memoriam

Nico was sinds 9 september 2019 lid van onze vereniging. In eerste instantie als redacteur
van ons mooie ASGM nieuws en niet veel later als voorzitter.

Voorzitter zijn was voor hem een etiket, hij voelde zich gewoon een lid, één die af en toe zijn
dames binnen het bestuur kon toespreken en een beslissing nam.

Nico stond midden tussen de leden. Had altijd een luisterend oor of een helpende hand.
Niets was Nico te veel.

Als er iets gedaan moest worden dan kwamen zijn stopwoordjes om de hoek kijken “lk doe
het wel, kost geen moeite”.

Maar in de laatste maanden waarin Nico zich al wat op de achtergrond hield, bleken die
woorden een hele berg te zijn.

Hij was bijna bij iedere lezing aanwezig. Zijn auto was dan vol leden want ja, ik rij toch.
Mocht de microfoon het niet doen in het Ravelijn dan toverde hij een batterij uit zijn tas. Zo
ook koekjes bij de koffie tijdens de ALV.

Persoonlijk leerde ik Nico in 2020 kennen. Nico kwam bij mij thuis om te kijken en te horen
of ik binnen het bestuur paste. Het was een eerlijk en open gesprek waarin ik aangaf geen
dagtochten en vakanties te willen organiseren; ach dat was geen probleem zei hij. Nou u en
ik wetent inmiddels wel beter.

Dit laatste kwam mede door de rust en de warmte die Nico uitstraalde.

Samen in de auto naar het hotel kijken of het wel wat voor onze “oudjes” was.

Dan ontstonden er vaak mooie en interessante gesprekken en ideeén voor de vereniging.

En zo leerde ik ook Henny kennen en er ontstond een ware vriendschap. Ik ben nog nooit
zulke warme mensen tegengekomen met een hart vol liefde, voor elkaar maar ook voor
anderen.

Soms kon Nico ook heel verrassend uit de hoek komen zoals in Ootmarsum met servetten in
zijn oren en neus. Of dansend met Henny.

Nico, wij de leden, zijn jou heel erg dankbaar voor alles wat je voor de vereniging hebt
betekend. Wij zullen Henny met warmte en liefde blijven omringen.

Wij gaan proberen een weg te vinden om jouw warmte en verbondenheid te blijven
uitstralen.

Wij gaan je heel erg missen.

Rita Kemink



