
SeniorenCafé Bussum 
  
Lieve leden, 
Heeft u deze zomer ook een bezoekje gebracht aan de Vecht? Of er misschien zelfs op 
gevaren? 
 ‘Onze’ Vecht wordt de Utrechtse of Stichtse Vecht genoemd, dit ter onderscheid van de 
Overijsselse Vecht. De Stichtse Vecht begint in Utrecht en mondt 42 kilometer verder uit 
in het IJmeer. Onderweg worden door de Vecht de plaatsen Loenen, Maarssen, 
Breukelen en Weesp aangedaan.  
  
De Vecht ontstond ongeveer 600 voor Christus als onderdeel van de Rijndelta. De 
Romeinen noemden deze rivier Fectio. De rivier was tot aan Muiden van 866 na Christus 
eigendom van de Sint-Martinuskerk in Utrecht. In 1285 veroverde Floris V dit gebied. In 
de Middeleeuwen was de Vecht een belangrijke verbindingsroute tussen de Rijn en de 
voorloper van de Zuiderzee, van waaruit Noord-Europa bereikt kon worden. Utrecht had 
hier zijn economische bloei aan te danken.  
  
In de 17e en 18e eeuw maakte de Vecht onderdeel uit van de route die de trekschuiten 
aflegden tussen Amsterdam en Utrecht. Tot de kastelen die om strategische redenen 
werden aangelegd langs de Vecht, behoren kasteel Nijenrode en het Muiderslot.  
  
De rivier maakte ook deel uit van de Hollandse Waterlinie. Vanaf de Middeleeuwen 
verrezen er langs de Vecht veel productielocaties van baksteen en aardewerk. Turf en 
klei als grondstoffen waren immers eenvoudig beschikbaar. Er verschenen ook veel 
steenfabrieken, belangrijk voor de groei van Amsterdam.  
In de 17e eeuw, de Gouden Eeuw, lieten veel succesvolle handelaren uit Amsterdam 
buitenplaatsen bouwen langs de Vecht.  
Daarnaast zorgen enkele kasteeltjes en theekoepels voor een zeer recreatieve vaartocht 
over de Vecht.  
Er zijn weinig sluizen in de rivier, maar wel zo’n 24 bruggen.  
En dat zorgt in de zomermaanden voor de pleziervaart nogal voor wat oponthoud.  
Maar wat is een vaartocht over de Vecht toch altijd leuk. Er is zowel op het water als op 
de oevers altijd genoeg te beleven. Misschien moeten wij met onze vereniging eens een 
vaartocht over de Vecht organiseren. 
  
Wij moeten er maar van uitgaan dat wij deze maand, tijdens ons SeniorenCafé nog 
heerlijk buiten op het terras kunnen zitten.  Komt u ook een kijkje nemen? Wij zijn iedere 
maandagmorgen vanaf 10.30 uur te vinden bij Lunchroom Beetje Bijzonder aan het 
Julianaplein 90. 
  
Hartelijke groeten van uw gastvrouw: 
Fenny Volmers, ' 06-53612729 
  
  
  
 


