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Midden in mijn vakantie zijn er altijd ASGM-mensen die gewoon het nieuwe seizoen voorbereiden. Zo 
kreeg ik de vraag: wat ga je doen in oktober? Gelukkig had ik al een idee.  

 

Arvo Pärt 

Dit jaar was het Arvo Pärt-jaar, overal concerten en bijeenkomsten. Arvo Pärt zal dit jaar op 11 sept 90 
jaar worden. Deze buitengewoon beroemde, geliefde en nog levende, hedendaagse componist is het 
waard om eens een hele ochtend aan te besteden. 

Hij is geboren in Estland en kreeg daar een gedegen muziekopleiding. Hij ontwikkelde zich door 
filmmuziek te schrijven, werd klankregisseur, ging hele moderne muziek componeren, waar hij toch 
niet erg gelukkig van werd. Daarom ging hij zich verdiepen in Gregoriaanse muziek, middeleeuwse 
polyfonie en religieuze muziek. De toenmalige Russische Overheid  die de baas was in Estland keurde 
dat zeer af en tenslotte vertrok hij naar het Westen in 1980.  

Er zijn veel films gemaakt waarom mensen zo dol zijn op zijn muziek; met noemt dat wel het Pärt-
gevoel. Zijn Spiegel im Spiegel staat al jaren in de top tien van alle klassieke lijstjes. Koorzangers zijn 
dol op zijn werken. En elk jaar komt zijn muziek wel ergens in onze klassieke muzieklezing voor. 

Deze ochtend gaan we een selectie van zijn werk horen in een combinatie met de muziek waar hij op 
latere leeftijd door geïnspireerd is geraakt, zoals Russisch Orthodoxe muziek, Gregoriaans en 
Middeleeuwse muziek uit de Zuidelijke Nederlanden.  

 


