
De Handwerkclub, 
Het is alweer tijd om een stukje te schrijven over onze handwerkclub en hoe het er bij ons 
aan toe gaat. Soms is het moeilijk iets te bedenken om wat in ons mooie blad te schrijven. Dit 
keer weet ik gelukkig wat te schrijven.  

Er was een grote doos gebracht bij de Palmpit, er stond geen naam op dus  heb ik die mij 
toegeëigend. 
Je raad het niet want, wat zat er in die doos???? Wol………….. Ja, echt waar. Op de doos lag 
ook nog  een grote zak met grijze wol, die hebben we even aan de kant gelegd, tot er een 
liefhebber komt. Toen we de doos openden wisten we niet wat we zagen …….. Allerlei 
kleuren bollen wol dik, dun,  groot en klein en allemaal door elkaar. Het was een wirwar van 
draden wol. We hebben de moed verzameld en met z’n drieën zijn we maar begonnen om 
het uit te zoeken en fatsoenlijke bolletjes te maken en op kleur te sorteren en in plastic 
zakken gedaan, inmiddels kregen we er hulp bij. Wat een klus was dat, bijna twee uur zijn wij 
bezig geweest. Nu liggen de zakken wol gesorteerd op kleur in een kastje en kan de 
liefhebber nemen wat die nodig heeft. 

Zo’n doos moeten we niet elke week hebben. 

Dus de eerstkomende keer van handwerken mogen wij weer aan ons eigen werk werken, 
mits er weer niet te veel gebabbeld wordt. Maar we komen toch bij elkaar voor de 
gezelligheid en dat doen we met elkaar onder het genot van een glas thee/koffie en een 
koekje.  

En wanneer komen wij weer bij elkaar, 
Woensdag 10 en 24 september. Van 14.00 uur tot 16.00 uur.  
 
Ons adres is; Ontmoetingscentrum De Palmpit, Koekoeklaan 3, Bussum.  

U mag vrijblijvend een keer komen kijken, en neem eventueel uw brei of haakwerkje mee. 
Neem van tevoren even contact met mij op. 
tel; 06-46547533  rita@beun.net 


