
Samen lunchen Huizen 
 
Lieve leden, 

Wij kennen allemaal het lied 
over het reisje langs de Rijn, 
voor ons een grote rivier. 
Maar internationaal gezien is de 
Rijn een lachertje. Op de kaart 
van Europa lijkt het heel wat. 
Een stroomgebied van 185.000 
vierkante kilometer, bijna 
viereneenhalf keer zo groot als 
Nederland. Vanuit Zwitserland 
bereikt de Rijn na zo’n 1230 
kilometer de Noordzee. Er zijn 
een aantal zijrivieren die hun 

water in de Rijn lozen, zoals de Main, de Moezel en de Ruhr.  
Maar zelfs met die hulp stelt de Rijn als rivier weinig voor. Neem de Amazonerivier. In amper 
vijf dagen stroomt daar evenveel water door als in een heel jaar door de Rijn. Goed, de 
Amazone is natuurlijk ook wel een gigant, maar qua waterverplaatsing zit de Rijn niet eens in 
de wereldwijde top 100. Niet alleen bekende reuzen als de Ganges in India en de Yangtze in 
China verslaan hem. Ook de Ob in Rusland en de Fly in Nieuw-Guinea en de Essequibo in 
Guyana laten de Rijn ruim achter zich. Had u ooit van deze laatste rivieren gehoord? En de 
lengte, stelt die wat voor? Ook op dat vlak is de Rijn geen wereldklasse. ’s Werelds grootste 
rivieren zijn ruim vijf keer zo lang. Er valt niet aan te ontkomen dat heel Europa weinig 
voorstelt op wereldschaal. Europa beslaat slechts zeven procent van het totale 
landoppervlak. Is er dan niets waar wij ten aanzien van de Rijn mee kunnen pronken? Nu ja, 
de Rijn is wel een heel praktisch 
stroompje. Na de Alpen is het verval 
allesbehalve indrukwekkend, waardoor 
een Rijncruise zonder veel moeite naar 
Basel vaart. Ook heeft de Rijn een redelijk 
constante waterstand. Verreweg het 
meeste water dat er door heen stroomt is 
uit de lucht komen vallen. En in de 
zomermaanden komt daar nog aardig wat 
Zwitsers smeltwater bij, dat dan precies op tijd komt op de dip in het regenseizoen op te 
vangen. De rivier is dus het gehele jaar goed bevaarbaar. Zo komt het met het reisje langs 
de Rijn toch allemaal weer goed. De Rijn is qua handel de belangrijkste rivier van Europa. 
Scoren wij daarmee? Niet bepaald, want de Yangtze in China vervoert zo’n vijftien keer meer 
vracht. 
 
Of u groot bent of klein maakt ons niet zoveel uit. U bent altijd welkom bij ons Samen 
lunchen. Op woensdag 23 juli verwachten wij heerlijk buiten te lunchen. Aan de ‘boulevard 
van Huizen’. U vindt ons om 12.30 uur bij Restaurant Aan de Kade, aan de Zomerkade 176. 
U kunt zich voor deze lunch aanmelden tot zaterdag 19 juli aanmelden bij: 
Rita Kemink, 035-8889462 of 
Nico de Vries, 035-5265517 


