
Samen lunchen Bussum 

 
Lieve leden, 

Het is bijna juni, de zomer breekt aan. En op 8 en 9 juni aanstaande is het Pinksteren. Wij 

vieren een flink aantal Christelijke feestdagen: Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en ook 

Pinksteren. Allen met dezelfde achtergrond, maar natuurlijk met een andere betekenis. 

Pinksteren valt vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Hemelvaart. Christenen vieren vanuit 

hun geloof met Pasen dat Jezus, na zijn kruisiging, uit de dood is opgestaan. De term Pasen 

heeft zijn oorsprong ui de Joodse term Pesach, de uittocht uit Egypte. Met Hemelvaart wordt 

natuurlijk herdacht dat Jezus Christus weer terugkeert naar God, zijn Vader in de hemel. 

Maar wat wordt er nu precies met Pinksteren gevierd? Tijdens het Pinksterfeest wordt 

herdacht dat de Heilige Geest uit de hemel neerdaalde op de apostelen en de andere 

aanwezige gelovigen. Allen doen wat Jezus hen voor zijn Hemelvaart had gezegd: Zij bidden 

en wachten op degene die Jezus hen zou sturen. Het is de Heilige Geest. Deze kunnen zij 

niet zien, maar wel voelen. Zij voelen een harde wind door de ruimte waaien en zien boven 

hun hoofden vlammen en ervaren dat God bij hen binnenkomt. Zij krijgen de moed om te 

vertellen over het Koninkrijk van God. Zij kunnen plotseling dingen doen, die zij voorheen 

niet konden. Heel veel mensen willen zich plotseling laten dopen. Pinksteren wordt ook wel 

de verjaardag van de kerk genoemd.  In het Christendom wordt geloofd dat er één God 

bestaat in drie entiteiten: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Van 

belang is dat Jezus God èn mens is. Het lijkt wel een theologische les zult u wellicht denken, 

maar het leek ons goed om eens een beeld te schetsen wat er nu precies met Pinksteren 

gevierd wordt.  

Komt u oorspronkelijk uit de Zaanstreek?  Dan weet u ongetwijfeld dat daar ook derde 

Pinksterdag wordt gevierd. Dit stamt uit de Tachtigjarige oorlog. In 1574 werden de 

Spanjaarden uit de Zaanstreek verdreven. Zaandam was een strategische plaats door de 

sluizen en de daar geplaatste dam. Van de ongeveer 3.000 Spaanse soldaten die naar de 

Zaanstreek waren gezonden overleefden er slechts zeventig. Deze vluchtten naar 

Amsterdam. Dat was op tweede Pinksterdag. De volgende dag was het groot feest.  

En nog steeds dus. Vroeger met harddraverijen, maar tegenwoordig met onder andere de 

wielerronde van Krommenie. En natuurlijk veel bezoek aan de plaatselijke horeca. 

 

De plaatselijke horeca van Bussum kunt u ook bezoeken tijdens ons Samen lunchen op 

zaterdag 7 juni. 

Zoals altijd in Lunchroom Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90. De aanvang is 12.30 uur 

 

U kunt zich voor de lunch opgeven tot donderdag 5 juni. 

Dit kan bij: 

Lidemey Visser,  035-8889959 of 

Ditte van Doorn,  06-55918411 


