
SeniorenCafé Bussum 
  
Lieve leden, 
Ieder jaar liggen ze weer in de winkels: de paaseieren. En natuurlijk is er in die periode altijd 
weer de paashaas. Maar waar komt deze paashaas eigenlijk vandaan? In dit artikel gaan wij 
hier op in.  

Sinds mensenheugenis worden de haas 
en het ei gezien als 
vruchtbaarheidssymbolen en als voorbode 
van de lente. De haas krijgt meerdere 
keren per jaar jongen; voor het eerst in het 
vroege voorjaar. De kippen leggen in de 
winter veel minder eieren, omdat de 
productie hiervan afhankelijk is van de 
hoeveelheid licht die zij krijgen. In de lente 
neemt hun productie toe. Er zijn vele 
aanwijzingen dat de associatie tussen de 
haas en het ei een samensmelting is van 
heidense vruchtbaarheidsfeesten. Die zijn 

natuurlijks sinds het Christendom langzaamaan verdwenen, maar hier ligt wel de oorsprong.  
Het verhaal van de paashaas is begonnen bij de Teutonen, een Germaanse stam, die in de 
laatste eeuw voor Christus uitstierf. Deze stam hield er verschillende mythes op na, onder 
andere over de godin Ostara, die ervoor zorgde dat de lente 
begon en ook de godin van de vruchtbaarheid was. In een 
bepaald jaar was zij te laat, waardoor de lente pas later op 
gang kwam. Om haar fout goed te maken, besloot zij een 
vogeltje, dat bijna bezweken was door de kou, te redden. 
Door de kou kon het vogeltje echter niet meer vliegen. Ostara 
veranderde het vogeltje daarom in een haas. Deze haas was 
in staat om één dag per jaar eieren te leggen, namelijk op de 
dag dat Ostara werd vereerd.  
In 1800 deed het verhaal en de traditie de ronde dat de haas 
eieren in de tuin legt en deze verstopt. Duitse immigranten 
namen dit alles mee naar Amerika. In Europa verspreidde dit gebruik zich via Engeland en 
Frankrijk over heel Europa. Gaandeweg maakten de echte eieren plaats voor die van 
chocolade en suiker. Eieren spelen in diverse culturen een symbolisch teken van nieuw 
leven. Zo eten Joden bij begrafenismaaltijden eieren om daarmee de wederopstanding uit te 
beelden. In het Hoogduits wordt Ostara Eostrie genoemd; dit doet denken aan het Engelse 
woord voor Pasen: Easter. Maar zoals altijd doen er allerlei verhalen de ronde over in het 
verleden ontstane gebruiken. Zo hebben de katholieken, protestanten en Joden allen een 
andere verklaring voor het ontstaan van de paashaas. Pas in 1961 wordt de paashaas als 
nieuwe traditie genoemd. Maar toen is deze meteen wel hard gaan lopen; zo kennen wij de 
haas. 
  
Natuurlijk zijn wij niet meer zo snel als de haas, maar 
de tocht naar ons SeniorenCafé hoeven wij ook niet in 
dat tempo af te leggen, als wij er maar komen. Want 
het is natuurlijk altijd wel gezellig, zo samen een bakje 
koffie drinken. Iedere maandagmorgen, echter niet op 
21 april, 2e Paasdag, zijn wij vanaf 10.30 uur te vinden 
bij Lunchroom Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 
90. 
  
Hartelijke groeten van uw gastvrouw: 
Fenny Volmers, 06-53612729 


