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In memoriam Truus Vos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden, 

Op 5 februari jongstleden ontvingen wij het droe-

vige bericht dat Truus Vos op 78-jarige leeftijd 

was overleden. Truus was al langere tijd ziek, 

maar haar levenslust en grenzeloze optimisme 

hielden haar lange tijd op de been. Op 2 januari 

werd zij 78 jaar. Omdat zij wist dat dit haar laat-

ste verjaardag zou zijn, huurde zij voor familie en 

vrienden op 19 januari de Palmpit af. Het werd 

een heel gezellige middag, die Truus ook nog 

had opgeluisterd met een uitgebreid buffet. Tij-

dens deze bijeenkomst maakte Fenny Volmers 

bovenstaande foto. Toen sprak Truus, voor wie 

het glas altijd meer dan half vol was, nog met mij 

over naar huis gaan. Het heeft niet zo mogen 

zijn. 

Truus was een bekend gezicht in onze vereni-

ging. Jarenlang was zij, samen met Fenny Vol-

mers, gastvrouw van ons SeniorenCafé Bussum. 

Voor de coronaperiode organiseerde zij samen 

met Rita Heijens en Lidemey Visser dagtochten 

naar musea en markten. Altijd per trein.  

Bij busdagtochten en vooral vakanties was 

Truus steevast van de partij.  

Haar zonnige humeur gaf al deze gelegenheden 

altijd wat extra glans. 

Onze laatste vakantie naar Ootmarsum moest 

zij, vanwege haar gezondheid, helaas annule-

ren. Truus, die er altijd heel verzorgd uitzag, was 

ook bijzonder creatief. Haar flat werd opgesierd 

door allerlei zelf ontworpen keramieken en de 

accessoires bij haar kleding, zoals de kettingen, 

maakte zij zelf. 

Daarnaast was zingen een grote hobby: zij zong 

jarenlang in koor Bellefleur. 

 

Een mooi, innemend en bijzonder positief mens 

heeft ons verlaten.  

Lieve Truus, rust in vrede. 

Namens het bestuur van de ASGM 

Nico de Vries 
 

Overleden 

 

Mw. F. Snakenborg, Bussum 

Mw. D. Vos, Bussum 

Hr. M.C.A.P. Wierikx, Bussum 

 

Nieuwe leden 

 

Mw. W.A.G. (Willy) Boddeke-Hilhorst, Bussum 

Mw. M.J. (Marion) de Leeuw-Smit, Naarden 

 

Agenda 

 

Za 1 mrt. Samen lunchen Bussum 

Ma 3 mrt. SeniorenCafé Bussum 

Do 6 mrt. Klassieke Muziekochtend 

Ma 10 mrt. SeniorenCafé Bussum 

Di 11 mrt. SeniorenCafé Huizen 

Wo 12 mrt. Handwerkclub 

Ma 17 mrt. SeniorenCafé Bussum 

Wo 19 mrt. Samen lunchen Huizen 

Do 20 mrt. Kunstochtend 

Ma 24 mrt. SeniorenCafé Bussum 

Di 25 mrt. SeniorenCafé Huizen 

Wo 26 mrt. Handwerkclub 

Do 27 mrt. Filosofieochtend 

 

Plekje vrij in de agenda 

 

Wo 30 apr. Busdagtocht Mini-Keukenhof 

Do 15 mei Algemene Ledenvergadering 

 

Wij zijn nog in gesprek met Wim Dooge over  

een Kunstochtend op donderdag 17 april. 

Daarnaast houdt Klaas Oosterom van de Histo- 

rische Kring Bussum in mei een lezing over de  

Erfgooiers. Over deze lezingen leest u meer in  

onze uitgave van april.  

 

Website 

www.seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

Op de website vindt 

u eventueel aanvul-

lende informatie die 

voor u interessant 

kan zijn.  

 

Door het aanklikken van de advertenties, komt u  

automatisch op de website van de adverteer- 

ders.  
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 Samen lunchen Bussum 

 

Lieve leden, 

Wij wonen in een prachtige omgeving; bos, heide 

en het Gooimeer zijn binnen korte tijd te berei-

ken. Maar laten wij het Naardermeer in deze op-

somming niet vergeten. Er is veel over dit natuur-

gebied te vertellen.  

Zojuist schreven wij wel het Naardermeer, maar 

de plaatselijke bevolking spreekt van oudsher 

over de Naardermeer. Het Naardermeer kent 

een lange historie. Zo’n 4.000 jaar geleden ont-

stonden de eerste contouren al, toen de Vecht 

regelmatig buiten zijn oevers trad en daarbij gro-

te stukken uit de venige oevers sloeg. Midden 

dertiende eeuw werd de Vecht ingedijkt en wer-

den ook langs het Naardermeer dijken gelegd. 

Dit aan de noordzijde te weten de Keverdijk en 

aan de zuidzijde de Broekdijk. Toen er ook bij het 

gehucht Uitermeer een dam werd gelegd tussen 

het Naardermeer en de Vecht, werd de invloed 

van de Zuiderzee opgeheven en was er niet lan-

ger sprake van eb en vloed. Tussen 1623 en 

1629 werd het Naardermeer drooggelegd, maar 

in 1629 werd het weer onder water gezet om 

Amsterdam te beschermen tegen de Spaanse 

troepen. In 1883 werd een nieuwe poging ge-

daan het meer droog te leggen, maar dit bleek te 

duur. In 1874 werd de spoorlijn tussen Amster-

dam en Amersfoort aangelegd. Deze doorsnijdt 

het Naardermeer van west naar oost. Enkele 

tientallen jaren geleden liet de Gemeente Am-

sterdam haar oog vallen op dit gebied. Men vond 

dit een prima plek als vuilstortplaats. Het Naar-

dermeer was echter rond 1900 ontdekt als vogel-

rijk gebied en trok talloze natuurliefhebbers, 

waaronder de Amsterdamse onderwijzer Jac. P. 

Thijsse. Zijn verontrusting vond navolging en dit 

leidde in 1905 tot de oprichting van de Vereni-

ging tot Behoud van Natuurmonumenten in Ne-

derland, kortweg Natuurmonumenten. 

Deze vereniging kocht het Naardermeer aan 

voor f. 155.000,00. De rente voor deze lening 

werd betaald uit de opbrengst van jacht, visserij 

en het snijden van riet.  

 

Tot zover deze aflevering over het Naardermeer, 

een uniek natuurgebied. In de volgende uitgave 

van ons ASGM Nieuws vervolgen wij dit verhaal. 

 

Ook uniek is het feit dat wij al zoveel jaren Sa-

men lunchen. Eerst op allerlei locaties, u weet 

dat wellicht nog wel, maar de laatste jaren stee-

vast bij de vertrouwde en gezellige Lunchroom 

Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90. 

Wij lunchen daar weer op zaterdag 1 maart. 

 

De lunch vangt aan om 12.30 uur.  

 

U kunt zich voor deze lunch opgeven tot donder-

dag 30 januari.  

Dit kan bij: 

Lidemey Visser,  035-8889959 of 

Ditte van Doorn,  06-55918411 

 

Lidemey heeft een antwoordapparaat.  

Bij Ditte kunt u uiteraard inspreken op de voice-

mail. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnum-

mer in. Bent u onverwacht verhinderd, laat dit 

dan a.u.b. weten.  

Bij voorkeur per pin betalen. 
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SeniorenCafé Bussum 

 

Lieve leden, 

Vaste bezoekers van ons SeniorenCafé hebben 

het natuurlijk al tijdens onze eerdere koffieoch-

tend vernomen: onze lieve Truus Vos is overle-

den. 

Wij hebben haar natuurlijk de laatste maanden al 

moeten missen. De gezondheid van Truus ging 

steeds verder achteruit. Haar levensmoed en 

enorme positiviteit hielden haar echter lang op de 

been. 

In het ‘In Memoriam’ op pagina twee van dit 

ASGM Nieuws wordt uitgebreid stilgestaan bij het 

overlijden van Truus. Haar betrokkenheid als vrij-

willigster was, vooral in het verleden, groot.  

De herinneringen van de bezoekers van ons Se-

niorenCafé zullen vooral uitgaan naar haar war-

me persoonlijkheid en levensinstelling: ‘Geniet 

ervan en haal er uit wat er in zit’. Je hoort het 

Truus zo zeggen.  

Op bijgaande foto is Truus druk in gesprek met 

Nel Hoekstra, ook al iemand die vooral de zonzij-

de van het leven ziet. En natuurlijk zijn er scha-

duwzijden, dat weten wij allen. Ook Truus en Nel 

hebben deze ervaren. Maar het is de manier 

waarop je met deze tegenslagen omgaat. En dat 

deed Truus op meer dan bewonderenswaardige 

wijze. 

 

Ik heb een geweldige vriendin verloren en wij al-

len een lieve en betrokken gastvrouw. 

Ongetwijfeld zullen wij regelmatig herinneringen 

aan Truus ophalen. 

 

Wij drinken ook weer in maart iedere maandag-

morgen koffie bij Lunchroom Beetje Bijzonder 

aan het Julianaplein 90. Altijd vanaf 10.30 uur. 

 

Hartelijke groeten van uw gastvrouw 

Fenny Volmers,  06-53612729 

 

 

 

Merkwaardig 

Gall & Gall 

 

In 1884 stond de 33-jarige Maria Gall aan de 

wieg van het huidige Gall& Gall. Als stoere za-

kenvrouw begon zij de Firma Wed. H.J.T. Gall. 

Een slijterij en wijnhandel op de hoek van de Fer-

dinand Bolstraat en de Eerste van Swindenstraat 

in Amsterdam. Hierdoor kon zij, na het overlijden 

van haar man, zelf in haar levensonderhoud 

voorzien. In 1900 opent Maria Gall op de hoek 

van de Ceintuurbaan en de Hemonystraat een 

tweede winkel. Gall was een vooruitstrevende 

winkel. Toen al stond de klant centraal. Maria’s 

motto was: “Geen order te groot, geen order te 

klein, geen order te ver.” Een vrouw van aanpak-

ken, zeven dagen per week van 8.00 uur tot 

20.00 uur. Toen Maria in 1920 overleed namen 

haar twee zonen, Herman en Jan, de winkels 

over. Herman en Jan hadden gevoel voor stijl en 

voegden naar Engels voorbeeld een tweede Gall 

aan de naam van het imperium.  

Vanaf toen staat er Gall & Gall op de winkelge-

vel. In de beginjaren waren klanten vooral heren, 

die kwamen voor een maatje genever, dubbele 

likeuren of een echte Franse cognac. Grote be-

stellingen werden per bakfiets thuis bezorgd. 140 

jaar later is Gall & Gall met meer dan 600 winkels 

nog steeds een vertrouwd en herkenbaar gezicht 

in de winkelcentra van Nederland. Het is nu ove-

rigens onderdeel van Albert Heijn. 

 

Bron: Gall & Gall 
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Klassieke muziekochtend op donderdag 

6 maart door Claire Verlinden 

Bach en andere componisten 

Dit wordt de veertiende muzieklezing over Bach. 

Gestart in 2010 met muzieklezingen in de biblio-

theek van Hilversum voor de toenmalige ANBO-

afdeling en al snel daarna voor de afdeling Bus-

sum. 

De derde lezing van het eerste jaar ging over 

Bach, de beroemdste componist. Zo ontstond 

een traditie van ‘Bach-muziek’ in maart en voor 

het gemak heeft Claire dat maar volgehouden. 

Een goede traditie, want het is meteen de laatste 

lezing van het seizoen. 

Er is altijd weer een nieuwe manier om naar 

Bach te kijken en te luisteren. Deze keer wordt 

het Bach en andere componisten. Bach was niet 

zo maar een grote componist. Hij heeft veel van 

zijn voorgangers, waaronder veel familieleden, 

geleerd. Maar hij leerde ook van tijdgenoten zo-

als Vivaldi, zo zullen wij horen. Vivaldi compo-

neerde muziekstukken in een concertvorm die 

Bach niet kende. Hij ging onmiddellijk deze vorm 

toepassen in zijn muziek.  

Later hebben talloze componisten Bach’s werk 

bestudeerd, aan hem opgedragen en zich laten 

inspireren door hem. In deze lezing horen wij Ar-

vo Pärt en Sjostakovitsj.  

Hoe gaat de 17de eeuwse muziek een brug slaan 

naar onze 20ste eeuwse muziek? In 2020 had 

Sinfonietta een programma Bach über Pärt, daar 

gaan wij iets uit horen. In de Bach Academie 

Brugge 2025 was er een programma over Bach 

en Sjostakovitsj. Maar ook heeft Bach door zijn 

wonderschone spirituele aria’s uit zijn Cantates, 

Mahler geïnspireerd.  

Een ander thema is: de verschillende instrumen-

ten waarop Bach gespeeld kan worden en waar-

bij steeds de vraag is: ‘Wat is authentiek aan de 

uitvoering van zijn muziek en mag het ook an-

ders?’ Bach spelen op instrumenten die Bach 

nooit gekend heeft, zoals bijvoorbeeld gitaren. 

Zoals al gezegd; dit wordt de laatste Klassieke 

Muzieklezing van het seizoen. 

 

Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunst-

ochtenden geldt: 

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn, 

Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden. 

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur. 

Entree: € 5,00 voor ASGM leden (op vertoon van 

de ledenpas), niet leden betalen € 7,00. 

U kunt per pin betalen. 

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost  

dat € 0,50. Dit is gratis in de pauze. 

 

Handwerkclub 

 

Onze handwerkclub komt om de week bij elkaar, 

maar tussen de maand februari en maart komen 

wij i.p.v. één week, na twee weken bij elkaar. Wij 

zijn dit jaar op 8 januari begonnen, dit had 15 

januari moeten zijn. Zo loopt ons rooster weer 

zoals het zou moeten zijn. De data zijn op de 

woensdagen 12 en 26 maart tussen 14.00 uur en 

16.00 uur. 

Hierbij een mooi en knap stukje haakwerk van 

een van onze gezellige en vlijtige dames. 

Ons adres is: De Palmpit, Koekoeklaan 3 Bus-

sum. 
Rita Beun-Kroonenburg, 

 06-46547533,  rita@beun.net 



 6 

SeniorenCafé Huizen 

 

Lieve leden, 

Wij gaan richting het voorjaar, maar wij kennen 

allemaal het gezegde: ‘maart roert zijn staart.’ 

Waar komt die uitspraak nu vandaan? Simpel, 

omdat het weer in maart eigenlijk onvoorspel-

baar is. In maart warmt het al aardig op: de mid-

dagtemperatuur ligt rond de 10 graden en in de 

nacht ligt de temperatuur enkele graden boven 

het vriespunt. Normaal gesproken dan. Maar wat 

is normaal in maart? Heel vaak staat er een 

noordelijke wind, die koude lucht aanvoert vanaf 

de poolcirkel of de Noordzee. Dat betekent over-

dag vaak guur weer met soms natte sneeuw en 

in de nacht bij heldere luchten een aantal graden 

vorst. 

Dat laatste is vooral voor de fruittelers een seri-

eus probleem, want de bomen staan bijna in 

bloei. 

Zo was het in 2013 eind maart nog volop winter. 

De temperatuur kwam overdag amper boven nul 

en ’s-nachts vroor het soms wel bijna 10 graden. 

En twee weken daarvoor genoot iedereen nog 

van het zonnetje, met een temperatuur van 15 

tot 18 graden. Waarmee maar weer is aangege-

ven, dat maart zijn staart roert. De wisselvallig-

heid wordt anderzijds weer onderstreept als de 

wind uit het zuiden waait. Dan wordt het plotse-

ling ook heel lekker weer. 

 

Zo werd het in maart 2021 in het zuiden van Lim-

burg, in Arcen, wel 26 graden, een record. 

 

Natuurlijk hopen wij in maart al eens op een ter-

ras te hebben gezeten, maar uit het voorgaande 

verhaal blijkt dat dit toch redelijk koffiedik kijken 

is. 

Over koffie gesproken: dit drinken wij op dinsdag 

11 en 25 maart. Zoals gebruikelijk in de sfeervol-

le Brassershoeve aan de Waterstraat. Wij zijn er 

vanaf 10.30 uur. U bent van harte welkom. 
 

Hartelijke groeten, 

Rita Kemink,  035-8889462 en 

Nico de Vries,  035-5265517 
 

Bron: www.weeronline.nl 

 

TV-hits van toen 

De kleine waarheid 

 

De kleine waarheid is 

een trilogie van de schrij-

ver Jan Mens. Deze 

werd bewerkt tot een te-

levisieserie, die van 

1970 tot 1973 te zien 

was. Het verhaal speelt 

zich af van het begin van 

de Eerste Wereldoorlog 

tot het einde van de 

Tweede Wereldoorlog. 

Het geeft een beeld van 

het leven van de ‘gewone’ Amsterdammer. De 

serie werd in 26 delen uitgezonden. Willy van 

Hemert tekende voor de regie. Het boek en de 

serie vertellen het leven van Marleen Spaarga-

ren, gespeeld door Willeke Alberti. Marleen ont-

vlucht al op jonge leeftijd het ouderlijk huis en 

trouwt met meubelmaker Jan Engelmoer, een rol 

van John Leddy. Als haar vader overlijdt, neemt 

Marleen de zorg voor haar broer Eppo op zich. 

Eppo is een kind met geestelijke beperkingen 

dat gewoon wat meer aandacht nodig heeft, zo-

als dit in de serie wordt genoemd. Het huwelijk 

met Jan Engelmoer blijft kinderloos, maar Mar-

leen krijgt een kind uit een kortstondige relatie 

met Jos Boswinkel, een beeldhouwer en de baas 

van Eppo. Uit deze relatie wordt dochter Suzan 

geboren. Als Suzan later op jonge leeftijd wil 

vluchten in een huwelijk, realiseert Marleen zich 

de herhaling van de geschiedenis. 

De muziek van de serie kwam uit op twee lang-

speelplaten: ‘Liedjes van Marleen’ en ‘Niet bang 

zijn’.  
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Samen lunchen Huizen 

 

Lieve leden, 

Heeft u er ook last van? Ik wel, vooral in en na 

het voorjaar. Hooikoorts! 

Hooikoorts speelt op in de maanden waarin bo-

men, grassen en planten bloeien. Het niezen en 

snotteren begint als de pollensoort waar jij aller-

gisch voor bent. in de lucht zweeft. Niet alleen 

het seizoen bepaalt hoeveel last je hebt, maar 

ook het weer. Bij welk weertype kun je de buiten-

lucht beter vermijden? 

Hoe meer stuifmeel er in de lucht zit, hoe meer 

last je hebt van je hooikoorts. Bomen, grassen 

en planten produceren vooral veel stuifmeel op 

zonnige, droge en warme dagen. Op mooie zo-

merdagen ervaar je dus de meeste klachten. Het 

is slim om een grote zonnebril op je neus te zet-

ten, of de zon nu schijnt of niet. Het liefst een bril 

die je ogen rondom afsluit, zodat er minder stuif-

meel in je ogen komt. Met een aantal leefregels 

kun je je allergische reacties proberen te beper-

ken. 

De temperatuur bepaalt deels hoe lang het hooi-

koortsseizoen duurt. Het seizoen begint meestal 

in februari en eindigt in september, met een piek 

in de maanden mei, juni en juli. Als de winter 

zacht verloopt, kunnen de els en hazelaar al in 

januari bloeien en beginnen de hooikoortsproble-

men dus al een stuk eerder. Vriest het niet, dan 

produceren ook andere voorjaarsbloeiers al eer-

der stuifmeel dan gewoonlijk. 

Bij lage temperaturen zijn planten minder actief. 

Zodra het weer opklaart en het zonnetje schijnt, 

kan de pollenconcentratie plaatselijk meteen al 

stijgen 

De wind verspreidt stuifmeel door de lucht. Daar-

door speelt de richting waar de wind vandaan 

komt, ook een rol in de hoeveelheid pollen die er 

in de lucht zweeft. Lucht die een lange weg over 

land heeft afgelegd, bevat meestal meer stuif-

meel. In wind die uit het oosten komt, zitten dus 

meer pollen dan in de wind die vanaf de zee 

waait. Aan de kust kun je minder last hebben van 

hooikoorts dan verder landinwaarts. 

Ook de verticale bewegingen van de lucht zijn 

van belang. Is er een sterke opwaartse stroming, 

dan waaien de stuifmeelkorrels tot een paar kilo-

meter hoog de lucht in. Dat maakt de concentra-

tie pollen op de grond lager. Aan het eind van de 

middag gaat de wind vaak liggen, waardoor stuif-

meel uit hogere luchtlagen naar beneden zakt en 

je weer meer last krijgt. 

Een regenbui is juist gunstig voor mensen met 

hooikoorts. Regen of mist spoelt de pollen uit de 

lucht, waardoor de stuifmeelconcentratie tot een 

paar uur na een bui een stuk lager is. Wil je bui-

ten sporten of wandelen, dan kun je dat dus het 

beste doen nadat het geregend heeft. 

Heb je erg last van hooikoorts en ga je op vakan-

tie? Kies een bestemming met een gunstig kli-

maat. In droge gebieden is de stuifmeelconcen-

tratie lager dan in regio’s met een gematigd, 

vochtig klimaat. Hoe lang de pollenperiode duurt, 

verschilt dus per land.  

Aan de kust en 

hoog in de ber-

gen zit je so-

wieso goed. 

Daar is de pol-

lenconcentratie 

het laagst en 

duurt het hooi-

koortsseizoen 

het kortst. In het bos en in natuurgebieden kom 

je juist veel pollen tegen. 

Wil je weten of je je ramen gesloten moet hou-

den of dat je juist gerust naar buiten kunt? Op 

verschillende websites en op teletekst zijn hooi-

koortsweerberichten te vinden. Op grond van de 

weersverwachting en de bloeiperiodes van stuif-

meel producerende planten wordt daar voorspeld 

of de komende dagen gunstig of ongunstig uit-

pakken voor mensen met hooikoorts. 

 

Maar hoogstwaarschijnlijk weet u, bijna blinde-

lings, uw weg te vinden naar ons Samen lun-

chen. Dit doen wij weer op woensdag 19 maart. 

Zoals gebruikelijk bij Restaurant aan de Kade 

gelegen aan de Zomerkade 176. De lunch vangt 

aan om 12.30 uur. U kunt zich tot zaterdag 15 

maart aanmelden bij: 

Rita Kemink,  035-8889462 of 

Nico de Vries,  035-5265517 
 

Bronnen: LUMC, KNMI, Artsennet, Pollennieuws, 

AllergieRadar 

Auteur: Jolanda Niemantsverdriet 

https://www.plusonline.nl/hooikoorts/hooikoorts-voorkomen-en-behandelen-de-beste-tips
https://www.plusonline.nl/hooikoorts/hooikoortsvoorspelling
https://www.plusonline.nl/hooikoorts/hooikoortsvoorspelling
https://www.plusonline.nl/hooikoorts/hooikoorts-wat-zijn-de-symptomen
https://www.plusonline.nl/hooikoorts/zonder-hooikoorts-op-vakantie
https://www.plusonline.nl/auteur/jolanda-niemantsverdriet


 8 

Kunstochtend op donderdag 20 maart 

door Wim Dooge 

Perugino en Rafaël 

 

In het kader van de tweeluik over Umbrië leek hij 

mij interessant om op deze derde donderdag van 

2025 aandacht te besteden aan twee kunstschil-

ders van wereldformaat: Perugino en Rafaël. 

Perugino (1450-

1523), alias Pietro 

Vannucci, was een 

van de beroemd-

ste schilders uit 

Umbrië. Hij was zo 

succesvol, dat hij 

naast zijn atelier in 

Perugia, ook een 

atelier in Florence 

kon openen. 

Perugino werd rond 1450 geboren in een welge-

stelde familie in het Umbrische stadje Città della 

Pieve. Aan het plein staat naast de kathedraal 

zijn ouderlijk huis, met een plaquette die aan de 

geboorte van deze grote schilder herinnert. Rond 

zijn twintigste ging hij in de leer bij Andrea del 

Verrocchio in Florence, waar ook Leonardo da 

Vinci, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio en 

Filippino Lippi het schildersvak kregen bijge-

bracht. Pietro heeft dus waarschijnlijk samen met 

deze later zo beroemd geworden kunstenaars 

gewerkt. 

Hij leerde snel en werd geleidelijk aan steeds 

bekender en wist uit te groeien tot een van de 

grootste kunstenaars van zijn generatie. Hij was 

een graag gezien lid van de Compagnia di San 

Luca, het Florentijnse schildersgilde. Hier kreeg 

hij zijn bijnaam Perugino vanwege zijn Um-

brische afkomst en accent.  

Samen met onder anderen Sandro Botticelli en 

Domenico Ghirlandaio schilderde Perugino in 

opdracht van paus Sixtus IV indrukwekkende 

fresco’s op de muren van de Sixtijnse kapel, met 

thema’s uit het Oude en het Nieuwe Testament. 

Hij zou uitgroeien tot een van de beroemdste 

schilders van Italië van zijn tijd, maar werd ook 

bekend als een groot leermeester. Agostino Chi-

gi, een befaamd Sienees bankier, noemde Peru-

gino in een brief (gedateerd op 7 november 

1500) zelfs il meglio maestro d’Italia, de beste 

leermeester van Italië. 

Het is dus begrijpelijk dat de vader van Rafaël, 

zelf kunstschilder in Urbino, Perugino heeft ge-

vraagd of hij zijn zoon bij hem in de leer mocht 

doen. Want in het atelier van zijn vader was Ra-

faël al vrij snel uitgeleerd.  

Zo begon Rafaël zijn 

leerjaren in 1500 bij 

Perugino in Perugia. 

Na een verblijf van 

een paar jaar in de-

ze stad trekt hij naar 

Florence. Daar zal 

hij onder andere 

veel inspiratie op-

doen door de wer-

ken van Michelange-

lo en Da Vinci. 

Rond 1508 vertrekt 

hij naar Rome en al 

snel krijgt hij daar een belangrijke opdracht. Hij 

mocht de Stanza della Segnatura decoreren, een 

verblijf van de paus op de tweede verdieping van 

het Apostolisch Paleis in Vaticaanstad. Behalve 

voor de kerk, werkte Rafaël ook aan fresco’s 

voor de villa Farnesina van de bankier Chigi. Aan 

het einde van zijn leven, in 1519, kwam de Log-

gia van Rafaël in het Vaticaan gereed. Hij sterft 

onverwacht op 6 april 1520, dus nog maar 37 

jaar oud, waarschijnlijk aan een longziekte. Hij 

ligt begraven in het Pantheon in Rome. 

 

Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunst-

ochtenden geldt: 

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn, 

Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden. 

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur. 

Entree: € 5,00 voor ASGM leden (op vertoon van 

de ledenpas), niet leden betalen € 7,00. 

U kunt per pin betalen. 

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost  

dat € 0,50. Dit is gratis in de pauze. 

 

 

https://ciaotutti.nl/reizen-door-italie/umbrie/10x-doen-en-proeven-in-citta-della-pieve/
https://ciaotutti.nl/reizen-door-italie/umbrie/10x-doen-en-proeven-in-citta-della-pieve/
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Filosofieochtend op donderdag  

27 maart door Wim Dooge  
Hannah Arendt  

 

Tijdens deze derde 

lezing zullen wij ons 

verdiepen in haar laat-

ste onvoltooid geble-

ven werk The life of 

the mind. In Neder-

land zijn de drie es-

sayistische boeken, 

die aanvankelijk apart 

werden uitgegeven, in 

2021 voor het eerst 

als één boek gepubli-

ceerd onder de titel 

Het leven van de 

geest. Dit imponerende werk is geredigeerd door 

haar hartsvriendin en correspondentievriendin, 

de schrijfster Mary MacCarthey (1912-1989).  

Denken is de titel van het eerste deel van de drie 

boeken waarin Hannah Arendt het leven van de 

geest beschrijft. Aan het tweede deel, over de 

wil, is ze ook nog toegekomen. Aan het derde 

deel, over de oordeelsvorming, was ze net be-

gonnen, toen ze in 1975 plotseling overleed. 

Afsluitend zullen wij kunnen concluderen dat 

Arendts filosofie zich vooral bezig heeft gehou-

den met het denken van vrijheid in een politieke 

zin, een denken dat het academische denken 

overstijgt. Het voortdurend samengaan van den-

ken en oordelen, om als politiek georiënteerde 

mens in deze wereld te kunnen handelen, vormt 

de rode draad in haar werk, hetgeen getuigt van 

Arendts grote betrokkenheid met de wereld.  

 

Voor de Filosofieochtend geldt: 

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn, 

Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden. 

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur. 

Entree: € 7,50 voor ASGM leden (op vertoon van 

de ledenpas), niet leden betalen € 10,00. 

U kunt per pin betalen. 

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost  

dat € 0,50. Dit is gratis in de pauze. 

 

Citaten van Hannah Arendt 
 

Gelijkheid is het resultaat van menselijke organi-

satie. Wij worden niet als gelijken geboren. 

 

Politieke kwesties zijn veel te belangrijk om aan 

politici te worden overgelaten. 

 

Van Chris Beun 

 

Beste lezers, 

Zoals de meeste bezoekers van onze lezingen in 

het winterhalfjaar wel weten ben ik ook, net als 

onze voorzitter, aan een nieuwe knie toe. Als jul-

lie dit lezen ben ik druk aan het oefenen om weer 

een beetje normaal met alles mee te kunnen 

doen. Mijn werkzaamheden aan de lezingen wor-

den door Anneke Witte op fantastische wijze 

overgenomen, waarvoor mijn dank, Anneke. Ik 

wens allen, die aan deze ochtenden meedoen, 

veel plezier en hoop dat er een formidabele op-

komst is, ook in maart. 

Helaas is er een vacature bij de redactie van het 

ASGM Nieuws. Zo gaat dat bij een vereniging, 

zeker als je dit al 6 jaar doet en ook voorzitter 

bent en alle dingen op je bordje komen. Een te-

rechte keuze en ik ben het met Nico eens dat het 

goed zou zijn om deze vacature met twee perso-

nen te doen. Denk erover na om in onze mooie 

vereniging een steentje bij te dragen. Jullie weten 

allemaal; vele handen maken licht werk en het is 

ook nog broodnodig om onze vereniging in stand 

te houden. 

Rieky de Graaf heeft een mooi artikel geschreven 

over de herinneringen aan mevrouw Jos Ree-

ders, daar wil ik niets aan af doen, met dank 

Rieky. Maar Rieky begint met: ‘Toen de ANBO-

afdeling Bussum, Naarden, Muiden en Muider-

berg werd opgeheven, zijn wij verder gegaan als 

ASGM. Dit onder leiding van Hannie Walet, Joke 

Hagen en Paul van Vliet. ‘ 

 

Ik kan u vertellen dat die oprichting van de ASGM 

echter niet zo heel eenvoudig ging. Voordat wij 

de vereniging hadden opgericht, zijn er ontelbare 

vergaderingen geweest bij mij thuis. De eerste 

tijd zelfs elke week; daar was in eerste instantie 

ook Lucie Wilmer bij. Resultaat van al die bespre-

kingen was dat Hannie Walet, als secretaris, Paul 

van Vliet als penningmeester en ik, als voorzitter 

ad interim naar de notaris zijn gegaan om de op-

richtingsakte van onze vereniging te onderteke-

nen. Wij vormden toen het eerste bestuur. Dat ad 

interim was voor mij een voorwaarde omdat mijn 

lichaam ook toen niet te veel kon hebben. Nee; 

Joke Hagen heb ik tijdens die hele procedure niet 

meegemaakt. Ik weet wel dat zij destijds bij de 

ANBO vrijwilligster was. 

 

Hartelijke groet en blijf gezond. 

Chris Beun,  chris@beun.net  

mailto:chris@beun.net
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Busdagtocht op woensdag 30 april 
Mini-Keukenhof in de kop van Noord Holland 

 

Op woensdag 30 april gaan wij naar de bollen! 

Een pronkstuk van de bloembollengemeente An-

na Paulowna is de Poldertuin. Dit stukje bloe-

menpracht mag u in het voorjaar niet missen. Het 

wordt ook wel ‘Klein Keukenhof’ genoemd en dat 

zegt genoeg. Duizenden tulpen, narcissen, hya-

cinten en andere voorjaarsgewassen staan hier 

te bloeien. Een uitkomst voor diegenen die de 

wandelafstand op de Keukenhof te groot vinden 

en toch van alle bolbloemen willen genieten. De 

lunch bestaat uit een twaalfuurtje met soep en 

kroket. Naast het bezoek aan de Poldertuin ma-

ken wij ook een rit langs de bollenvelden.  

 

 

 

 

 

 

 

Een fleurig en afwisselend uitstapje, waarvan u 

ongetwijfeld vrolijk wordt. 

 

Het opstapschema is als volgt:  

9.45 uur: Huizen, de Rustmaat, Monnickskamp  

10.10 uur: Naarden, de Veste, Wilhelminalaan 1  

10.30 uur: Bussum, Verlosserkerk  

 

Rond 18.00 uur zijn wij weer terug in het Gooi.  

 

De prijs van deze dagtocht is € 47,00 per per-

soon, maar niet leden betalen € 52,00.  

Deze prijs is gebaseerd op minimaal 35 deelne-

mers.  

Neem uw zorgverzekeringspas en een legitima-

tiebewijs mee.  

 

Voor deze bustocht kunt u zich tot en met 15 

april aanmelden bij:  

Rita Kemink,  035-8889462 of  

Nico de Vries,  035-5265517 

Aangifte Inkomstenbelasting 2024 

Wij zijn al weer bijna twee maanden op weg in 

2025. Voor een aantal van u zal dat betekenen, 

dat u er rekening mee mag houden, dat er aan-

gifte inkomstenbelasting 2024 gedaan zal moe-

ten worden. Dat gebeurt gebruikelijk in de maan-

den maart en april. Eerder dan 1 maart kan niet, 

want dan is het programma van de Belasting-

dienst nog niet beschikbaar. 

Misschien heeft u al bericht ontvangen van de 

Belastingdienst dat u aangifte IB 

(inkomstenbelasting) over 2024 moet doen of 

dan komt dat binnenkort. Het kan natuurlijk ook, 

dat u geen verzoek krijgt van de Belastingdienst, 

maar wel denkt geld terug te krijgen. Ook dan 

kan er aangifte gedaan worden. 

Zoals ieder jaar zijn onze belastinginvullers weer 

bijgeschoold en op de hoogte van de veranderin-

gen die van toepassing zijn voor uw aangifte. Als 

u hulp wilt bij uw aangifte zult u (i.v.m. met de 

AVG) zelf contact op moeten nemen met één 

van onze belastinginvullers. 

De belastinginvullers van de ASGM werken met 

een machtiging. Als zij al eerder een machtiging 

voor u aangevraagd hebben, is deze mogelijk 

nog geldig. Zo niet, dan kan er een nieuwe aan-

gevraagd worden.  

Zij kunnen u ook helpen als er vragen zijn over 

de huur- en zorgtoeslag. 

  

Neem gerust contact op met: 

Dick de Graaf,  06-13601970  

 degraaf45@ziggo.nl 

Jan van Kooten,  035-6943668 

 g.j.van.kooten@planet.nl  

Lucie Wilmer,  035-5255652 

 luciewilmer@gmail.com 

 

Lucie Wilmer 

 

 

 

 

 

 

mailto:luciewilmer@gmail.com
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Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren 
Aanmeldingsformulier lidmaatschap Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren (ASGM) 

 

Hierbij word ik lid van de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren. 

 

M/V (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Voorletters………………………………………….Voornaam………………………………………….. 

Naam…………………………………………………………………………………………… 

Adres/huisnummer........……………………………………………………………………… 

Postcode……………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats…………………………………………………………………………………..... 

 

Mijn IBAN-nummer:……………………………………………………………………………. 

 

Geboortedatum………………………………………………………………………………... 

Telefoon en/of mobiel nr.……………………………………………………………………… 

E-mailadres…………………………………………………………………………………….. 

 

Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren 

om het contributiebedrag jaarlijks af te schrijven. 

 

Het lidmaatschap per kalenderjaar bedraagt € 25,00 en voor de 2e persoon woonachtig op hetzelfde 

adres bedraagt dit € 20,00. Wordt u na 1 juli lid dan betaalt u voor dat jaar € 12,50, de 2e persoon op het-

zelfde adres betaalt dan € 10,00. 

U machtigt de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren om 1x per jaar de contributie te incasseren 

van uw bankrekening. Dit zal plaatsvinden tegen het einde van de 1e maand van het kalenderjaar. 

Hoe bent u in contact gekomen met de ASGM?.......................................................................... 

 

Privacy Policy  

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verleent u toestemming aan 

ASGM om bovenstaande gegevens in haar ledenadministratie te verwerken en daaruit voortvloeiend uw 

adresgegevens te gebruiken voor het bezorgen van ons blad ASGM Nieuws en/of andere ASGM-

publicaties. De volledige Privacy Policy vindt u op onze website; www.seniorenvereniginggooisemeren.nl  

 

Datum:……………………….. ….Handtekening…………………………………………   

 

U gelieve het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij of te zenden aan: 

Mw. R. Kemink, de Regentesse 110, 1273 JZ Huizen,  

 secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
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Colofon 
ASGM Nieuws verschijnt maandelijks, uitgezonderd januari 
en augustus. 
 

Bestuur 

Voorzitter: Nico de Vries,  035-5265517  
 voorzitter@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

Penningmeester: Annelies Heijnen,  035-6950722 
 penningmeester@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

1e  Secretaris: Rita Kemink,  035-8889462  
 secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

2e  Secretaris: vacant 
Algemeen bestuurslid: Nel Hoekstra,  035-6910276 

 alg.bestuurslid@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

AVG-coördinator 
Nico de Vries,  035-5265517 

 avg@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

Redactie ASGM Nieuws 
 redactie@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

 

Distributiebegeleider 
Uitgifte ASGM Nieuws, Rieky de Graaf 

 035-6937839,  riekydegraaf@hotmail.com 
 

Ledenadministratie 
Rita Kemink 

 secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

Correspondentieadres 
De Regentesse 110, 1273 JZ Huizen 

 secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

Lid worden van de ASGM 
Het lidmaatschap bedraagt € 25,00 per jaar, voor een 
tweede persoon woonachtig op hetzelfde adres betaalt u  
€ 20,00. Als lid kunt u profiteren van collectiviteitskorting op 
uw zorgverzekering. Tevens kunt u, tegen een kleine ver-
goeding, deskundige hulp krijgen bij uw belastingaangifte. 
Op de website vindt u een aanmeldformulier. 
 

Opzeggen 
U kunt uw lidmaatschap uiterlijk 1 maand voor het einde 
van het kalenderjaar opzeggen. 
 

Website 
www.seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

Bankrekening 
NL07RABO0314029087, ten name van ASGM. 
 

Advertenties 
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de 
advertenties in het ASGM Nieuws. 
 

Regels voor bustochten 

Aanmelding 
Telefonisch van maandag t/m vrijdag bij: 
Rita Kemink ,  035-8889462 
Nico de Vries,  035-5265517 

Betaling 
Uw betaling moet op de vermelde datum staan bijgeschre-
ven op rekening NL07RABO0314029087, t.n.v. ASGM 
onder vermelding van datum van de busreis en naam 
(namen). 
Als de betaling niet op de bij de busreis vernoemde datum 
is ontvangen, kunt u niet mee. Als er minder dan vijfentwin-
tig aanmeldingen zijn, gaat de dagtocht niet door. U krijgt 
dan hiervan bericht en het geld wordt aan u teruggestort.  

Diëten 
Als u bepaalde producten niet mag eten, geeft u dat dan 
op bij het aanmelden. 
 


