
Filosofieochtend op donderdag 27 maart door Wim Dooge  
Hannah Arendt  

  

Tijdens deze derde lezing zullen wij ons verdiepen in haar laatste 

onvoltooid gebleven werk The life of the mind. In Nederland zijn 

de drie essayistische boeken, die aanvankelijk apart werden 

uitgegeven, in 2021 voor het eerst als één boek gepubliceerd 

onder de titel Het leven van de geest. Dit imponerende werk is 

geredigeerd door haar hartsvriendin en correspondentievriendin, 

de schrijfster Mary MacCarthey (1912-1989).  

Denken is de titel van het eerste deel van de drie boeken waarin 

Hannah Arendt het leven van de geest beschrijft. Aan het tweede 

deel, over de wil, is ze ook nog toegekomen. Aan het derde deel, 

over de oordeelsvorming, was ze net begonnen, toen ze in 1975 

plotseling overleed. 

Afsluitend zullen wij kunnen concluderen dat Arendts filosofie zich 

vooral bezig heeft gehouden met het denken van vrijheid in een 

politieke zin, een denken dat het academische denken overstijgt. Het voortdurend 

samengaan van denken en oordelen, om als politiek georiënteerde mens in deze wereld te 

kunnen handelen, vormt de rode draad in haar werk, hetgeen getuigt van Arendts grote 

betrokkenheid met de wereld.  

  

Voor de Filosofieochtend geldt: 

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn, 

Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden. 

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur. 

Entree: € 7,50 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen € 10,00. 

U kunt per pin betalen. 

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost dat € 0,50. Dit is gratis in de pauze. 

  
 


