Busvakantie naar Ootmarsum
Van 4 tot en met 8 november

Op maandagmorgen werden wij in Naarden, Bussum en Huizen opgehaald. De bus zat, met 40
deelnemers, vol. Rita en Nico waren onze begeleiders. Wij hadden er allemaal zin in en de stemming
was prima, wat de hele week zo bleef.

Onderweg naar Ootmarsum maakten wij een koffiestop met gebak. In de middag bezochten wij het
Openluchtmuseum Los Hoes. Hier kregen wij een indruk van hoe het vele jaren geleden was op het
platteland.

Op dinsdag bezochten wij het Bakkerij- en
IJsmuseum en het Sagenmysterie. De ijsmakerij was
dusdanig bekend, dat het ijsmerk door Unilever werd
§ overgenomen. Stapje voor stapje zagen wij de

j rondrit door Hellendoorn en omgeving. Na de lunch
“kregen wij een voorstelling in de Sagenschuur van

het Sagenmysterie.
Op woensdag bezochten wij de paardenmelkerij Sand en het Natuurmuseum. Na een uitgebreide
presentatie van wat er allemaal met paardenmelk mogelijk is proefden wij paardenmelk en zelfs
paardenlikeur. Na de lunch in het hotel gingen wij ‘s middags naar het Natuurmuseum op de
Holterberg. Dit museum herbergt meer dan 11.000 dieren en elf
zogenaamde diorama’s.

Het is het oudste en het grootste natuurmuseum in Nederland. ‘s
Avonds was er bingo.

Op donderdag gingen wij, na de koffie, naar het grensplaatsje
Emsburen. Hier staat de grootste perk- en potplantenkwekerij van
Europa. Jaarlijks verlaten 300 miljoen planten de kassen.

Er zijn ook tropische tuinen, waar ook exotische

dieren zijn zoals aapjes, stokstaartjes en krokodillen.

‘s Avonds genoten wij van een uitgebreid buffet met prachtige salades,
die verrukkelijk smaakten.




Vrijdag was alweer de laatste dag....koffers pakken en de sleutels inleveren. Daarna gelegenheid om
Ootmarsum te verkennen of te winkelen.
Na een warme lunch vertrokken wij weer richting het Gooi.

Wij hebben een geweldige week gehad, waar wij vooral Rita en Nico heel dankbaar voor zijn.
Het is wat ons betreft voor herhaling vatbaar.

Joke Blommestein en Toos Vrakking.



