
Kunstochtend op donderdag 16 januari door Wim Dooge 
Assisi: de stad van Franciscus 
  

Wij beginnen de kunstlezingen in 2025 met een 
tweeluik over Umbrië. In de eerste lezing zal ik 
met u uitgebreid Assisi bezoeken. Dit prachtige 
stadje ligt zo’n 20 kilometer ten zuiden van 
Perugia, de hoofdstad van Umbrië, op de flanken 
van de majestueuze berg Monte Subasio. We 
zullen de vele kerken en kloosters, die verbonden 
zijn met het leven van Franciscus bezoeken. Ook 
zal ik uitgebreid stil staan bij de wijze waarop 
grote kunstenaars het leven van Franciscus 
hebben verbeeld, waarbij met name Giotto, vaak 
de vader van de Westerse kunst genoemd, veel 
aandacht zal krijgen. 

  
Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunstochtenden geldt: 
Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn, 
Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden. 
Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur. 
Entree: € 5,00 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen € 7,00. 
U kunt per pin betalen. 
Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost dat € 0,50. Dit is gratis in de pauze. 
  

 


