
Samen lunchen Bussum 
  

Lieve leden, 

 

Toen onze zoon Justin klein was, kreeg hij van zijn oma een zelfgemaakt aangekleed 

teddybeertje. ‘Beertje’ ging iedere avond mee naar bed en na verloop van tijd waren 

hersteloperaties nodig omdat de kleding versleten was. Oma was handig met naald en 

draad, dus dat kwam dik in orde. Laatst hadden wij dit beertje weer in onze handen en 

kwamen mooie herinnering boven.  

Maar weet u hoe de teddybeer aan zijn 

naam komt? Dat is wel een bijzonder 

verhaal, want de naamgever is een 

beroemde persoonlijkheid. De teddybeer 

werd in 1902 ‘geboren’ in de Verenigde 

Staten. Hiervoor was de toenmalige 

president Theodore Roosevelt 

verantwoordelijk. Al zijn vrienden noemden 

hem ‘Teddy’, al moest de president hier 

niets van weten. Toen hij met vrienden in 

de staat Mississippi op berenjacht was en 

er niet in slaagde een beer te schieten, 

bonden zijn vrienden een 230 pond zware 

beer aan een boom. 

Roosevelt weigerde vervolgens deze beer te doden. “Dat doet een sportieve jager niet”, 

waren zijn woorden. Een bekende tekenaar van de  

Washington Post maakte hier vervolgens een cartoon van. Vanaf dat moment werd deze 

beer bekend als ‘Teddy’s Beer’. Dit bracht de vrouw van een Russisch-Joodse immigrant op 

het idee om pluche beren te gaan maken. Dit om extra inkomsten te genereren, want de 

snoepwinkel die haar man exploiteerde liep niet al te best. Zij noemde deze beren natuurlijk 

‘Teddy’s Beer’ en schreef de president een brief of zij de naam ‘Teddy’ mocht gebruiken. 

Roosevelt beantwoordde de brief met onder andere de woorden: ‘Ik denk niet dat mijn naam 

veel invloed zal hebben op de knuffelberenhandel, maar ga je gang.’  

  

Dat hij zich hierin vergiste, bewijzen de honderden miljoenen ‘teddyberen’, die na dit 

antwoord hun weg naar de kinderen gevonden hebben. Heerlijk als je klein bent, zo’n zacht 

knuffelbeest. 

  

Knuffelen hoeft niet als u samen met ons komt lunchen. Het mag natuurlijk wel, maar met 

wederzijds goedvinden uiteraard. Met een simpel ‘goedemiddag’ zijn wij echter ook heel 

tevreden. Wij gaan weer Samen lunchen op zaterdag 16 november. 

Natuurlijk bij de ons vertrouwde lunchroom Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90 te 

Bussum.  

De lunch vangt aan om 12.30 uur U kunt zich voor deze lunch aanmelden tot donderdag 14 

november. Dit kan bij: 

Lidemey Visser, 035-8889959 of 

Ditte van Doorn, 06-55918411 

  

Lidemey heeft een antwoordapparaat.  

Bij Ditte kunt u uiteraard inspreken op de voicemail. Spreek duidelijk uw naam en 

telefoonnummer in. Bent u onverwacht verhinderd, laat dit dan a.u.b. weten.  

Bij voorkeur per pin betalen. 
  
 


