
Filosofieochtend op donderdag 28 november door Wim Dooge  

Nietzsche deel 2 

  

Tijdens de tweede bijeenkomst zullen wij enkele belangrijke teksten 

van hem lezen uit zijn beroemdste boek Also sprach Zarathustra, met 

de veelzeggende ondertitel Een boek voor iedereen en niemand. 

Nietzsche vereenzelvigt zichzelf in dit boek, dat je misschien wel het 

vijfde evangelie mag noemen, met de vroege Perzische wijsgeer 

Zarathustra, die de eerste denker was die onderscheid maakte tussen 

licht en donker en tussen goed en kwaad. Een van de kerngedachten 

uit het boek is, dat wij mensen onderweg zouden (moeten) zijn om 

ons te ontwikkelen tot een Übermensch.  

  

  

  

  

  

  

Zijn Aldus sprak Zarathustra bevat Nietzsche's 

meest belangrijke concepten en ideeën, laat ons 

zijn radicale manier van denken zien en zijn 

rebellie tegen de traditionele filosofie. Mede 

daardoor is het tot op de dag van vandaag een 

van de meest uitdagende boeken uit de 20e 

eeuwse filosofische literatuur. 

  

Voor de Filosofieochtend geldt: 

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn, 

Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden. 

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur. 

Entree: € 7,50 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen € 10,00. 

U kunt per pin betalen. 

Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost dat € 0,50. Dit is gratis in de pauze. 

  

  

 


