
Verslag van de dagtocht naar Doesburg 

  

Op 22 augustus vertrokken wij, onder prima weersomstandigheden, naar het prachtige 

Hanzenstadje Doesburg. Ook bijzonder positief was, dat de bus, met 49 busgasten, volledig 

vol zat. Sterker nog: er was ook nog een flinke wachtlijst. Bijna 25% van ons ledenbestand 

meldde zich aan voor dit uitje. Een absoluut record. Jammer was natuurlijk wel, dat een 

aantal leden, dat ook mee had gewild, niet mee kon. De lunchroom en de paardentrams 

boden maar plek aan maximaal 50 personen.  

 

In lunchroom La Fleur, een sfeervolle gelegenheid 

in het centrum van Doesburg, stond bij aankomst 

al een heerlijke appelpunt op ons te wachten. Na 

de koffie stapten wij in een van de twee heuse 

paardentrams, ieder getrokken door drie prachtige 

Noorse fjordenpaarden, een van de oudste en 

zuiverste paardenrassen ter wereld.  

  

Een mooie tocht door de omgeving van Doesburg volgde. Daarna een voortreffelijke lunch, 

weer in lunchroom La Fleur. Natuurlijk ontbrak de mosterdsoep niet. Een heerlijke variant, 

volgens menige busgast. En voor wie geen mosterdsoep lustte was er een voortreffelijke 

tomatensoep.  

Na onder andere het broodje kroket, was het haast maken, want om twee uur werden wij 

verwacht in het Mosterdmuseum van de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek.  

Een kleinschalig museum met veel leuke informatie en tentoongestelde artikelen. 

Een aantal busgasten koos na het bezoek aan het museum voor een verblijf op het terras: 

het was immers prima weer. Er werd ook wel wat gewinkeld, maar een flink aantal besloot 

het Lalique museum te bezoeken. Dit museum is gewijd aan de wereldberoemde juwelen- en 

glaskunstenaar René Lalique (1860-1945). In het museum waren ook tentoonstellingen van 

Jan Toorop en Kees van Dongen. Daarna was het weer instappen voor de terugreis.  

Het was een prachtige dag, die natuurlijk in prima sfeer verliep.  

  

Rita Kemink & Nico de Vries 

  

 


