
SeniorenCafé Huizen 

  

Lieve leden,  

Wist u dat Huizen 40 rijksmonumenten en wel 93 gemeentelijke monumenten herbergt? 

Van een flink aantal van die gemeentelijke monumenten was Jan Rebel (1885-1961) de 

architect. Enkele leden van ons wonen zelfs in deze panden. Rebel was de boerenzoon van 

een echte Erfgooier en dus een rasechte Huizer. Na de lagere school doorliep hij de 

ambachtsschool om vervolgens als timmerman bij verschillende bouwbedrijven aan de slag 

te gaan. In de avonduren volgde hij bij een Larens architectenbureau een bouwkundige 

tekenopleiding. In 1911 richtte hij in Laren zijn eigen architectenbureau op. Vanaf het begin 

richtte dit bureau zich op de bouw van woonhuizen. Op dat moment bestonden de 

opdrachten uit de bouw van sociale huurwoningen en bescheiden vrijstaande woningen. In 

1917 trad Adam van Vliet bij Rebel in dienst. Eerst als tekenaar, maar steeds meer als 

ontwerper. Het duo Rebel en van Vliet ontwierp voornamelijk woningen.  

Dusdanig vernieuwend en aantrekkelijk, dat 

het bureau steeds vaker opdrachten voor 

villa’s en landhuizen verwierf. Als Rebel in 

1961 overlijdt zet van Vliet het bureau voort. 

De opdrachten van Jan Rebel concentreerden 

zich in het Gooi, de Achterhoek en Noord-

Brabant. Maar er kwamen ook opdrachten uit 

Canada, België, het Verenigd Koninkrijk en 

voormalig Perzië. Bekende werken zijn het 

Singer Museum, het gemeentehuis van 

Blaricum en het torenkasteeltje ‘De 

Wolfsdreuvik’ nabij Lage Vuursche. 

Van Vliet werd begin jaren dertig mede-eigenaar. Sinds 1929 waren de werken van het 

‘architectenbureau Jan Rebel’ enkel van de hand van Adam van Vliet. Desondanks was het 

Rebel die zijn handtekening op de tekeningen plaatste.  

Vandaar dat het logisch is dat Jan Rebel als ontwerper werd gezien, maar het tegendeel is 

waar. Adam van Vliet toonde hoofdzakelijk interesse in het vak architectuur. Om de naam 

van het bureau te wijzigen naar bijvoorbeeld ‘Architectenbureau Jan Rebel en Adam van 

Vliet’, interesseerde van Vliet niet of nauwelijks. Het vak in het bijzonder had voor hem veel 

meer betekenis.  

Onze vaste locatie voor het SeniorenCafé, de 

Brasserhoeve aan de Waterstraat is 

weliswaar geen monument, maar wel 

karakteristiek en sfeervol. Wij zijn er weer op 

dinsdagmorgen 8 en 22 oktober. Natuurlijk 

vanaf 10.30 uur. 

  

Hartelijke groeten van uw gastvrouw en 

gastheer 

Rita Kemink, 035-8889462 

Nico de Vries, 035-5265517 

  

 


