
SeniorenCafé Bussum 
  
Lieve leden, 

Overgewaaid vanuit Amerika, vindt Halloween 
in Nederland steeds meer aanhangers. 
Het is een feestdag en wordt gevierd op 31 
oktober: de dag voor Allerheiligen. De naam is 
afkomstig van All Hallows Eve, oftewel 
Allerheiligenavond en heeft Keltische 
achtergronden. Halloween kent dan ook zijn 
oorsprong in Ierland en het Verenigd 
Koninkrijk. 
 In de Keltische kalender begon het Nieuwjaar 
op 1 november, dus 31 oktober was 
oudejaarsavond. De kinderen verkleedden zich 
en gingen met lampionnen de straat op om bij 

huizen aan te kloppen en snoep in ontvangst te nemen. Zoals in delen van Nederland bij Sint 
Maarten op 11 november. Sint Maarten is van oorsprong een Katholiek feest en dat bijt toch 
wel met het van oorsprong heidense Halloween. Daarom wordt in 
gebieden waar aan Sint Maarten wordt gedaan, minder aandacht 
besteed aan Halloween. Vaak zijn de kinderen bij Halloween verkleed als 
spoken en andere enge figuren en worden zij ook angstwekkend 
geschminkt. In de tweede helft van de 19e eeuw kwamen veel Ierse en 
Schotse emigranten naar de Verenigde Staten en zij introduceerden daar 
Halloween. Toen ontstond ook de uitgeholde pompoen met het gezicht, 
inmiddels wereldwijd het symbool voor Halloween. In Nederland wordt 
steeds meer aandacht besteed aan Halloween. In Suriname wordt het 
inmiddels groots gevierd. Maar er is toch ook kritiek vanuit verschillende 
organisaties en kerkgenootschappen op het heidense karakter en het 
bevorderen van spiritisme door de ‘horrorkleding.’  
En ook omdat het door de commercie zou worden aangezet om de periode tussen de 
zomervakantie en Sinterklaas wat leven in te blazen.  
  
Wij hebben liever niet dat u verkleed, geschminkt of met lichtjes naar ons SeniorenCafé 
komt. Uw aanwezigheid is wel zeer gewenst natuurlijk. Maar wij willen u heel graag 
herkennen.  
  
Natuurlijk zijn wij deze maand iedere maandagmorgen weer aanwezig in Lunchroom Beetje 
Bijzonder aan het Julianaplein 90. Altijd vanaf 10.30 uur.  
  
Hartelijke groeten van uw gastvrouwen: 
Fenny Volmers, 06-53612729 
Truus Vos, 035-6920694 
  

 


