
Samen lunchen Bussum 

  

Lieve leden, 

Wij nemen u in dit verhaal, zoals wel vaker, mee terug naar het verleden. Naar 1754 om 

precies te zijn. Op 3 oktober aanstaande is het 450 jaar geleden dat Leiden door de geuzen 

werd bevrijd van de Spanjaarden. Enkele jaren daarvoor waren de Nederlanden, onder 

leiding van Willem van Oranje, in opstand gekomen tegen het Spaanse Rijk. Iets dat later de 

Tachtigjarige Oorlog genoemd zou worden.  

Groothertog Alva werd gestuurd om orde op zaken te stellen. 

Aanvankelijk koos Leiden voor de zijde van Spanje, maar veranderde later van mening.  

Dit had tot gevolg dat Alva in 1573 zijn tenten voor Leiden 

opsloeg. De Leidenaars hadden zich goed voorbereid en 

voldoende eten ingeslagen, dus kwamen zij de eerste 

belegering goed door. Het Spaanse leger trok zich terug om 

assistentie te verlenen bij de slag op de Mokerheide. In 1574 

echter kwam Alva terug, nu met een groter leger. Toen bleek 

dat Leiden zich niet goed had voorbereid. Het beleg van 

Leiden kostte veel slachtoffers, enerzijds door de honger, 

anderzijds door de pest. Het stadsbestuur weigerde zich 

echter gewonnen te geven en enkele maanden later kwam de 

bevrijding. Willem van Oranje en de watergeuzen bereikten 

Leiden in de nacht van 2 op 3 oktober en de Spanjaarden 

sloegen op de vlucht. 

De watergeuzen hadden haring en wittebrood 

meegenomen voor de Leidenaren en dit wordt op 3 

oktober nog traditiegetrouw gegeten. Daarnaast is 

ook hutspot vaste prik.  

Het verhaal gaat, dat een Leidse jongen, Cornelis 

Coppensz., op 3 oktober een pot met wortelen, ui, 

vlees en pastinaak vond in een verlaten Spaans 

legerkamp. Een gerecht dat wij nu kennen als 

hutspot. Altijd lekker in de herfst en winter.  

  

Het is misschien wat minder weer als wij weer gaan lunchen, maar hutspot zal niet op het 

menu staan. Er staat wel ander lekkers op de kaart. Wij gaan weer Samen lunchen op 

zaterdag 19 oktober aanstaande.  

Natuurlijk bij de ons vertrouwde lunchroom Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90 te 

Bussum.  

De lunch vangt aan om 12.30 uur. U kunt zich voor deze lunch aanmelden tot donderdag 17 

oktober.  

Dit kan bij: 

Lidemey Visser, 035-8889959 of 

Ditte van Doorn, 06-55918411 

  

Lidemey heeft een antwoordapparaat.  

Bij Ditte kunt u uiteraard inspreken op de voicemail. Spreek duidelijk uw naam en 

telefoonnummer in. Bent u onverwacht verhinderd, laat dit dan a.u.b. weten.  

Bij voorkeur per pin betalen. 


