
Samen lunchen Huizen 

  

Lieve leden, 

Het is weer zomer; de vakanties komen er aan. Ieder houdt die vakantie op zijn of haar eigen 

wijze.  

 Zo waren mijn schoonouders enorme fans 

van de caravan. Na het overlijden van mijn 

schoonvader brachten wij mijn schoonmoeder 

zelfs op haar 84ste nog naar de camping. Ieder 

jaar een andere, afhankelijk van in welke 

provincie de Christelijke Caravanclub haar 

‘tenten’ opsloeg. Wat heeft zij daarvan 

genoten.  

Caravan komt overigens van het Perzische 

karawan, dat karavaan betekent. De precieze 

datum van het ontstaan van de caravan is 

onbekend. Het mobiele vakantiehuis bestaat echter al honderden jaren. Rond het jaar 1800 

gold een dergelijke caravan als de thuisbasis voor Napoleon tijdens zijn veldtochten. In die 

tijd werd de caravan natuurlijk getrokken door paarden. Niet veel later werden caravans ook 

gezien als woonwagens voor mensen die veel onderweg waren. Deze reputatie heeft de 

caravan vandaag de dag nog. Het wordt nog het meeste gebruikt voor zijn 

recreatiemogelijkheden, waarmee het ook een van de populairste manieren is om vakantie te 

houden. De caravan kan worden gezien als de opvolger van de woonwagen, die veelal door 

een paard wordt getrokken. In sommige talen is er geen verschil tussen een caravan en een 

woonwagen, zo heten ze in Duitsland allebei ‘Karawane’. De caravans zijn tegenwoordig 

echt luxueus ingericht. De modernste caravan is voorzien van een chemisch toilet, 

verwarming, koelkast, vrieskast, airconditioning, aansluiting voor kabel- of satelliettelevisie, 

vloerverwarming, permanente bedden en soms zelfs een douche. 

En als de caravan eenmaal op de camping staat wordt deze nog voorzien van een luifel of 

voortent. Hoewel de caravan van mijn schoonmoeder niet zo modern was als hiervoor 

omschreven, had deze wel een voortent. Het opzetten van die voortent was altijd een heel 

gedoe.  

De stokken om de voortent op te zetten waren dan weliswaar voorzien van gekleurde tape, 

zodat je kon zien wat bij elkaar hoorde, maar het strak zetten van de tent was lastiger. 

Hetgeen mijn schoonmoeder altijd de opmerking deed ontlokken: “Ja, maar vorig jaar stond 

ie toch beter.” Hilariteit volop natuurlijk, want wij wisten al dat zij dit zou zeggen; ieder jaar 

weer. 

 

Wij wensen u hoe dan ook prachtige zomermaanden, of u nu op vakantie gaat of niet. 

Maar als u in de buurt blijft hopen wij dat u gezellig samen met ons gaat lunchen. 

Bijvoorbeeld op woensdag 3 juli. Dat doen wij natuurlijk bij Restaurant Aan de Kade, 

Zomerkade 176. De lunch begint om 12.30 uur. U kunt zich voor deze lunch tot maandag 1 

juli aanmelden bij: 

Rita Kemink,  035-8889462 of 

Nico de Vries,  035-5265517 

  

 


