
Samen lunchen Bussum 

  

Lieve leden, 

Eind juli gaan de Olympische Spelen weer van start. Menigeen zit weer weken aan de buis 

gekluisterd. Dit keer vindt het evenement plaats in Parijs. Voor de tweede keer, want ook in 1924, 

honderd jaar geleden dus, werden de Spelen aan Parijs gegund. Prachtige sport en een waardevolle 

gedachte aan verbroedering.  

Griekenland is zoals wij weten de bakermat van de Spelen. 

De originele Olympische Spelen werden gehouden in 

Olympia. Deze stad was sinds de 10e eeuw voor Christus 

een culturele en politieke ontmoetingsplaats. Oorspronkelijk 

werden de Spelen gehouden op de velden voor de tempel, 

maar doordat de belangstelling toenam werd uiteindelijk 

een stadion gebouwd dat plaats bood aan 40.000 mensen. 

Doel van de Olympische Spelen was om jonge mannen hun 

fysieke kwaliteiten te laten vertonen en de banden tussen de Griekse steden te verbeteren. 

Maar alleen mannen mochten meedoen aan de Spelen, vrouwen waren uitgesloten. Toen de 

Romeinen het voor het zeggen kregen in Griekenland werden de Spelen minder belangrijk 

gevonden. Op het moment dat het christendom de officiële Romeinse religie werd, verbood de 

toenmalige keizer dit ‘heidense’ gebruik in 393 na Chr. Vijftien eeuwen later blies Pierre de Coubertin 

in 1890 de Olympische Spelen nieuw leven in en werd het Internationaal Olympisch Comité 

opgericht. Daar werd bepaald dat de eerste Olympische Spelen in 1896 in Athene zouden moeten 

plaatsvinden. In 1921 werd afgesproken dat er ook Olympische Winterspelen moesten worden 

gehouden. Deze werden drie jaar later in Chamonix, Frankrijk gehouden.  

De Winterspelen vinden anderhalf jaar na de zomerspelen plaats.  

Sinds 1960 kennen wij ook de Paralympische Spelen; 

tegenwoordig worden deze georganiseerd door de plaats 

die ook de Olympische Spelen organiseert. Athene nam 

de organisatie van de Spelen van 2004 weer voor haar 

rekening. Nederland viel in 1928 deze eer te beurt.  

En wie herinnert zich niet de Spelen van 1948 in Londen?  

 Fanny Blankers-Koen won viermaal goud.  

En kreeg bij thuiskomst van de bevolking een fiets!  

Wij wensen u deze zomer veel kijkplezier. 

  

De fiets is natuurlijk een prima vervoermiddel om naar ons toe te komen. Lunchroom Beetje 

Bijzonder aan het Julianaplein 90 is eenvoudig te bereiken. Wij lunchen deze maanden op zaterdag 

20 juli en zaterdag 17 augustus. De lunch vangt aan om 12.30 uur U kunt zich voor deze lunches 

aanmelden tot donderdag 18 juli, respectievelijk donderdag 15 augustus. Dit kan bij: 

Lidemey Visser,  035-8889959 of 

Ditte van Doorn,  06-55918411 

Lidemey heeft een antwoordapparaat. Bij Ditte kunt u uiteraard inspreken op de voicemail. Spreek 

duidelijk uw naam en telefoonnummer in. Bent u onverwacht verhinderd, laat dit dan a.u.b. weten.  

Bij voorkeur per pin betalen. 

  

 


