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Van de voorzitter 
 

Beste leden, 

Voor u ligt het zomernummer van ons ASGM 

Nieuws. Ik hoop althans dat het echt nog een 

beetje zomer wordt. Als ik dit schrijf is het 12 juni 

en is de temperatuur dusdanig laag dat menig-

een de centrale verwarming nog aanzet. 

Dit alles is het gevolg van El Niño, een natuur-

verschijnsel dat dit jaar veel sterker is dan ande-

re jaren. De watertemperatuur in de tropische 

Stille Oceaan neemt dan toe en de windcirculatie 

verandert. Dit heeft zelfs uitstralingseffecten tot 

in Europa. Zoals natte maanden april, mei en 

juni en dat hebben wij gemerkt. Laten wij echter 

hopen dat wij toch nog een mooie zomer krijgen. 

Ik ben er in ieder geval wel een beetje aan toe. 

 

In deze uitgave doen wij een oproep voor een 

gastvrouw of gastheer tijdens onze lezingen. 

Dit is van groot belang, want de Klassieke mu-

ziek-, Kunst en Filosofielezingen zijn tijdens de 

herfst– en wintermaanden voor velen lichtpunt-

jes. U vindt deze oproep op pagina 10. 

 

De bustocht naar Texel was een groot succes.  

Op 22 augustus gaan wij naar het prachtige 

Hanzenstadje Doesburg. In de bus naar Texel 

waren er nog een gering aantal plaatsen. Wij 

hopen dat deze op 22 augustus ook bezet zullen 

zijn. Wat wij op deze dag gaan doen, leest u op 

pagina 5. 

 

Regelmatig krijgen wij de vraag of er nog een 

busvakantie in het verschiet ligt. Rita en ik heb-

ben hier de afgelopen tijd veel energie in gesto-

ken, contacten gelegd en afgebroken, hotels be-

zocht etc. Maar dit alles heeft er nog niet toe ge-

leid dat u een aankondiging voor een busvakan-

tie in deze editie aantreft. Wij hebben onze pijlen 

voor een hotel dit jaar gericht op Zuid- 

Nederland. Het blijkt echter ontzettend moeilijk 

te zijn, een voor ons geschikt hotel te vinden.  

Te groot, te weinig (eenpersoons)kamers of de 

toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt  

€ 40,00 per nacht. 

En veel hotels bieden momenteel onderdak aan 

asielzoekers, dus er zijn minder hotels beschik-

baar. Het is kortom een enorme zoektocht.  

Het ASGM Nieuws moet enkele weken voordat u 

het ontvangt, aangeleverd zijn bij de drukker. 

Lukt het ons in deze periode een geschikt hotel 

te vinden en een programma samen te stellen 

dan nemen wij dit op in een bijlage. Deze voe-

gen wij dan bij deze uitgave.  

Wij doen ons best! 

Tot slot wens ik u een prachtige zomer. 

 

Met hartelijke groet, 

Nico de Vries 

 

Agenda 

 

Ma 1 juli SeniorenCafé Bussum 

Wo 3 juli Samen lunchen Huizen 

Wo 3 juli Handwerkclub 

Ma 8 juli SeniorenCafé Bussum 

Ma  15 juli  SeniorenCafé Bussum 

Di  16 juli SeniorenCafé Huizen 

Wo 17 juli Handwerkclub 

Za 20 juli Samen lunchen Bussum 

Ma 22 juli SeniorenCafé Bussum 

Ma 29 juli SeniorenCafé Bussum 

Di  30 juli SeniorenCafé Huizen 

Wo 31 juli Handwerkclub 

Ma 5 aug. SeniorenCafé Bussum 

Ma  12 aug. SeniorenCafé Bussum 

Di 13 aug. SeniorenCafé Huizen 

Wo  14 aug. Handwerkclub 

Za 17 aug. Samen lunchen Bussum 

Ma  19 aug. SeniorenCafé Bussum 

Do  22 aug.  Busdagtocht naar Doesburg 

Ma 26 aug. SeniorenCafé Bussum 

Di 27 aug. SeniorenCafé Huizen 

Wo 28 aug. Handwerkclub 

 

Website 

www.seniorenvereniginggooisemer.nl  
Op de website vindt u eventueel aanvullende in- 

formatie die voor u interessant kan zijn.  

Door het aanklikken van de advertenties, komt u 
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SeniorenCafé Bussum 
 

Lieve leden, 

De zomer komt eraan en wij weten inmiddels dat 

de temperaturen de laatste jaren in de zomer-

maanden flink op kunnen lopen. Als u op een 

warme dag deze zomer wat verkoeling zoekt en 

ook nog iets wilt opsteken, dan hebben wij een 

tip: het Vestingmuseum in Naarden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U hoeft er niet ver voor te reizen en het is onder 

de grond, dus een stuk koeler dan daarboven. 

Het Vestingmuseum herbergt onder andere een 

tentoonstelling over de Nieuwe Hollandse Water-

linie, waar de vesting Naarden deel van uitmaakt. 

Dit was een belangrijke verdedigingsline die een 

groot deel van Holland en de stad Utrecht be-

schermde. De linie loopt van Muiden tot de Bies-

bosch. Het belangrijkste verschil met de Oude 

Hollandsche Waterlinie is, dat in de nieuwe ver-

sie de stad Utrecht ook beschermd is. De Nieu-

we Hollandsche Waterlinie is 85 kilometer lang 

en 3 tot 5 kilometer breed. De waterlinie is in ge-

bruik geweest van 1870 tot 1945 en bestaat uit 

46 forten, beginnend bij het eiland Pampus bij 

Amsterdam. Daarnaast bestaat de linie uit een 

vijftal vestingsteden, Muiden, Weesp, Naarden, 

Gorinchem en Woudrichem. Het voornaamste 

doel van de linie was natuurlijk de vijand tegen te 

houden.  

De linie bestaat dus voornamelijk uit gebieden 

die onder water gezet kunnen worden.  

Het was de bedoeling dat over de gehele lengte 

van de linie een geïnundeerd gebied zou ont-

staan van enkele kilometers breed. De hoogte 

van het water moest 30 tot 60 centimeter bedra-

gen. Te diep voor de infanterie en te ondiep voor 

vaartuigen. Daarnaast kon je natuurlijk niet zien 

wat er zich allemaal onder het water bevond en 

of er toch niet plotseling een sloot of een meer 

voor grotere diepte zorgde. De Nieuwe Holland-

sche Waterlinie is, door oorlogsdreigingen, meer-

maals geheel of gedeeltelijk onder water gezet.  

In 1870 tijdens de Frans-Duitse Oorlog, in 1914-

1918 tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1939-

1940 en in 1944-1945 tijdens de Tweede We-

reldoorlog. In 1940 bleek al, dat de Waterlinie 

haar waarde had verloren. Dit door het gebruik 

van vliegtuigen. Nu gebruikten de Duitsers de 

linie aan het eind van de oorlog toch, om de ge-

allieerde opmars te stuiten. De Nieuwe Holland-

se Waterlinie is nog grotendeels intact en bijna 

alle forten zijn er nog. Sinds 2021 staat de linie 

op de Werelderfgoedlijst van Unesco. 

Naast de expositie over de Waterlinie is er na-

tuurlijk nog veel meer te zien in het Vestingmuse-

um. Leuk om een keer te bezoeken deze zomer. 

 

En wat u zeker ook moet bezoeken, en vaker 

dan één keer, is ons SeniorenCafé. 

Wij zitten deze zomer iedere maandagmorgen op 

het terras van Lunchroom Beetje Bijzonder aan 

het Julianaplein 90. Altijd vanaf 10.30 uur. En bij 

te warm of slechter weer, zitten wij heerlijk bin-

nen.  

 

Hartelijke groeten van uw gastvrouwen: 

Fenny Volmers,  06-53612729 

Truus Vos,  035-6920694 
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Samen lunchen Huizen 

 

Lieve leden, 

Het is weer zomer; de vakanties komen er aan. 

Ieder houdt die vakantie op zijn of haar eigen 

wijze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo waren mijn schoonouders enorme fans van 

de caravan. Na het overlijden van mijn schoon-

vader brachten wij mijn schoonmoeder zelfs op 

haar 84ste nog naar de camping. Ieder jaar een 

andere, afhankelijk van in welke provincie de 

Christelijke Caravanclub haar ‘tenten’ opsloeg. 

Wat heeft zij daarvan genoten.  

Caravan komt overigens van het Perzische kara-

wan, dat karavaan betekent. De precieze datum 

van het ontstaan van de caravan is onbekend. 

Het mobiele vakantiehuis bestaat echter al hon-

derden jaren. Rond het jaar 1800 gold een der-

gelijke caravan als de thuisbasis voor Napoleon 

tijdens zijn veldtochten. In die tijd werd de cara-

van natuurlijk getrokken door paarden. Niet veel 

later werden caravans ook gezien als woonwa-

gens voor mensen die veel onderweg waren. 

Deze reputatie heeft de caravan vandaag de dag 

nog. Het wordt nog het meeste gebruikt voor zijn 

recreatiemogelijkheden, waarmee het ook een 

van de populairste manieren is om vakantie te 

houden. De caravan kan worden gezien als de 

opvolger van de woonwagen, die veelal door een 

paard wordt getrokken. In sommige talen is er 

geen verschil tussen een caravan en een woon-

wagen, zo heten ze in Duitsland allebei 

‘Karawane’. De caravans zijn tegenwoordig echt 

luxueus ingericht. De modernste caravan is voor-

zien van een chemisch toilet, verwarming, koel-

kast, vrieskast, airconditioning, aansluiting voor 

kabel- of satelliettelevisie, vloerverwarming, per-

manente bedden en soms zelfs een douche. 

En als de caravan eenmaal op de camping staat 

wordt deze nog voorzien van een luifel of voor-

tent. Hoewel de caravan van mijn schoonmoeder 

niet zo modern was als hiervoor omschreven, 

had deze wel een voortent. Het opzetten van die 

voortent was altijd een heel gedoe.  

De stokken om de voortent op te zetten waren 

dan weliswaar voorzien van gekleurde tape, zo-

dat je kon zien wat bij elkaar hoorde, maar het 

strak zetten van de tent was lastiger. 

Hetgeen mijn schoonmoeder altijd de opmerking 

deed ontlokken: “Ja, maar vorig jaar stond ie 

toch beter.” Hilariteit volop natuurlijk, want wij 

wisten al dat zij dit zou zeggen; ieder jaar weer. 

Wij wensen u hoe dan ook prachtige zomer-

maanden, of u nu op vakantie gaat of niet. 

 

Maar als u in de buurt blijft hopen wij dat u gezel-

lig samen met ons gaat lunchen. Bijvoorbeeld op 

woensdag 3 juli. Dat doen wij natuurlijk bij Res-

taurant Aan de Kade, Zomerkade 176. De lunch 

begint om 12.30 uur. U kunt zich voor deze lunch 

tot maandag 1 juli aanmelden bij: 

Rita Kemink,  035-8889462 of 

Nico de Vries,  035-5265517 

 

Godfried Bomans 

Nederlands schrijver (1913-1971) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kunst van te leven is thuis te zijn alsof men 

op reis is. 

 

Veel mensen danken hun goed geweten aan 

hun slecht geheugen. 

 

Geluk heeft de eigenschap pas zichtbaar te wor-

den, als het voorbij is. 
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Busdagtocht op donderdag 22 augustus 

naar het prachtige stadje Doesburg 

 

Zeg je Doesburg, dan 

zeg je mosterd. Volgens 

de geschiedenisboeken 

wordt hier al sinds de 

Middeleeuwen mosterd 

geproduceerd. In die tijd 

werd de ‘Doesburgsche’ 

mosterd tot ver in de 

Achterhoek verkocht.  

Er is dus genoeg over 

te vertellen en dat gaat 

u horen in het knusse Doesburgse mosterdmuse-

um. In het museum wordt ook een film vertoond 

hoe de mosterd wordt gemaakt. Het bijbehorende 

winkeltje is ook altijd erg in trek om wat voor thuis 

te kopen. Natuurlijk is er koffie, ditmaal met ap-

pelgebak. En in de ochtenduren maken wij per 

paardentram, die ook voor mensen die minder 

goed ter been zijn toegankelijk is, een rondrit van 

een uur door en om Doesburg. Zo beleeft u deze 

prachtige historische plaats in optima forma. Tij-

dens de lunch krijgen wij natuurlijk mosterdsoep, 

maar ook een (broodje) kroket en belegde brood-

jes geserveerd. U heeft na afloop van het pro-

gramma nog wat vrije tijd in Doesburg. Misschien 

even lekker op het terras zitten en genieten van 

dit mooie stadje? Of toch nog even kijken wat er 

allemaal te koop is? 

Hoewel het hoogzomer is, kan het natuurlijk ge-

beuren dat het niet zulk fraai weer is, of dat wij 

moe zijn. In dat geval maken wij een mooie toe-

ristische rondrit.  

Rond 18.00 uur zijn wij weer terug in het Gooi. 

 

Het opstapschema is als volgt: 

08.30 uur: Huizen, de Rustmaat, Monnickskamp 

08.50 uur: Naarden, de Veste, Wilhelminalaan 1 

09.00 uur: Bussum, Verlosserkerk 

 

De prijs van deze dagtocht is € 85,00 per per-

soon, maar niet leden betalen € 90,00. 

Deze prijs is gebaseerd op 25 deelnemers. Gaan 

er 35 of meer personen mee dan krijgt u € 10,00 

terug. Als er minder dan 25 deelnemers zijn gaat 

de dagtocht niet door. U krijgt dan uw inschrijf-

geld weer teruggestort. 

Neem uw zorgverzekeringspas en een legitima-

tiebewijs mee. 

Voor deze bustocht kunt u zich tot en met 15 juli 

aanmelden bij: 

Rita Kemink,  035-8889462 of 

Nico de Vries,  035-5265517 

Handwerkclub 

 

Wij gaan gewoon door met ons handwerken, on-

danks de vakantietijd. Wij komen elke 14 dagen 

bij elkaar en er wordt niet alleen veel gekletst, 

maar ook gewerkt.  

Er wordt veel 

mooi werk ver-

richt, zoals op de 

foto hiernaast is 

te zien. Een van 

onze vlijtige da-

mes heeft deze 

foto van haar 

werk gemaakt. 

Oh ja, heeft u 

nog wol liggen 

en u weet niet 

wat u er mee 

moet doen, kom 

dat dan gerust 

bij ons langs 

brengen. Wij zullen hier erg blij mee zijn, vooral 

de dames die truitjes breien voor de kinderen in 

nood. 

De data waarop wij weer handwerken zijn: 3, 17 

en 31 juli en 14 en 28 augustus. Altijd van 14.00 

tot 16.00 uur. Ons adres is: de Palmpit, Koe-

koeklaan 3 in Bussum. 

 

Rita Beun-Kroonenburg, 

 035-6940538 of  06-46547533, 

 rita@beun.net 

 

Marjan 

 

Ik zei tegen mijn zoon: "Ik vind Marjan zo fijnge-

voelig, 

ze is zo erudiet en zo beschaafd, zo sensitief." 

Hij luisterde vol aandacht, maar toch een tikje 

koelig. 

Toen zei ik weer: "Ze is ook zo expressief." 

Ik schilderde uitvoerig, dat ik haar zo aardig 

vond. 

Toen zei hij: "Pa, je hebt gelijk, maar ze heeft 

zo'n dikke kont. " 

 

 

Toon Hermans, Nederlandse 

cabaretier, zanger, dichter 

en kunstschilder  

(1916-2000) 
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SeniorenCafé Huizen 

 

Lieve leden, 

De zomer is in aantocht, bron van plezier voor 

velen, maar voor anderen ook ‘komkommertijd’. 

Een uitdrukking die aangeeft dat er eigenlijk niets 

te beleven valt. Iedereen is met vakantie, dus 

weinig tot geen echt nieuws. Maar wij hebben 

ons eens even verdiept in de komkommer, want 

wat weten wij daar nu echt van? Wij vinden de 

komkommer altijd bij de groenten in de super-

markt, maar de komkommer is eigenlijk fruit. Het 

is namelijk een vrucht van de komkommerplant, 

net zoals de appel een vrucht is van de appel-

boom. 

Een goede manier om te bepalen of iets groente 

of fruit is, is om te kijken of iets zaadjes heeft.  

En bij de komkommer is dat natuurlijk het geval.  

De lange zaadlijst loopt midden door de kom-

kommer. Ook in de keuken gebruiken wij de 

komkommer alsof het groente is. Bijvoorbeeld in 

een frisse salade of als garnering. De komkom-

mer komt oorspronkelijk uit Azië. En geloof het of 

niet, het is familie van de meloen. Zij stammen af 

van hetzelfde plantengeslacht. De komkommer 

komt al heel lang in Europa voor. Bekend is, dat 

de Romeinse keizer Tiberius een groot fan van 

de komkommer was. Hij at ze iedere dag. Ook 

Karel de Grote liet ze in de achtste en negende 

eeuw groeien in zijn tuinen in Italië. Het duurde 

tot begin 1500 voor de komkommer de oversteek 

maakte naar Engeland. Catharina van Aragon, 

de vrouw van de toenmalige vorst Hendrik de 

Achtste, wilde ze in haar Spaanse salades. En 

Columbus nam de komkommer in 1494 mee 

naar Haïti. Van daaruit kwam de komkommer in 

Amerika.  

Het record van de zwaarste komkommer staat op 

12,9 kilo en dat van de langste op 107 centime-

ter.  

In Noorwegen en Denemarken noemen ze de 

komkommer ‘agurk’, in Zweden heet hij ‘gurka’ 

en onze Oosterburen noemen hem ‘Gurke’. 

De Duitse naam voor augurk is ‘Gewürzgurke’, 

vrij vertaald: kruidenkomkommer. 

Tegenwoordig 

worden er in Dren-

te weer augurken 

geteeld; dit speci-

aal voor de firma 

Kesbeke.  

Zo heeft u in deze 

spreekwoordelijke 

‘komkommertijd’ toch nog iets opgestoken over 

de echte komkommer. 

Bij ons SeniorenCafé is het nooit komkommertijd; 

er zijn altijd wel wetenswaardigheden uit te wis-

selen. Wij hebben natuurlijk onze vaste bezoe-

kers maar het is altijd fijn een onbekend gezicht 

te zien.  

En dat gebeurt gelukkig met regelmaat. Waarna 

iemand, die een aantal keren ons Café en/of het 

Samen lunchen bezocht heeft, besluit lid te wor-

den van onze vereniging. Het SeniorenCafé of 

het Samen lunchen is een uitstekende manier 

om onze vereniging en haar leden te leren ken-

nen. 

 

Wij zijn op 16 en 30 juli en op 13 en 27 augustus 

weer te vinden in de sfeervolle Brassershoeve 

aan de Waterstraat. Zoals altijd op de dinsdag-

morgen vanaf 10.30 uur. 

 

Hartelijke groeten van uw gastvrouw en gastheer 

Rita Kemink,  035-8889462 

Nico de Vries,  035-5265517 

 

Bron: Quest.nl 
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Samen lunchen Bussum 

 

Lieve leden, 

Eind juli gaan de Olympische Spelen weer van 

start. Menigeen zit weer weken aan de buis ge-

kluisterd. Dit keer vindt het evenement plaats in 

Parijs. Voor de tweede keer, want ook in 1924, 

honderd jaar geleden dus, werden de Spelen 

aan Parijs gegund. Prachtige sport en een waar-

devolle gedachte aan verbroedering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griekenland is zoals wij weten de bakermat van 

de Spelen. De originele Olympische Spelen wer-

den gehouden in Olympia. Deze stad was sinds 

de 10e eeuw voor Christus een culturele en poli-

tieke ontmoetingsplaats. Oorspronkelijk werden 

de Spelen gehouden op de velden voor de tem-

pel, maar doordat de belangstelling toenam werd 

uiteindelijk een stadion gebouwd dat plaats bood 

aan 40.000 mensen. Doel van de Olympische 

Spelen was om jonge mannen hun fysieke kwali-

teiten te laten vertonen en de banden tussen de 

Griekse steden te verbeteren. 

Maar alleen mannen mochten meedoen aan de 

Spelen, vrouwen waren uitgesloten. Toen de Ro-

meinen het voor het zeggen kregen in Grieken-

land werden de Spelen minder belangrijk gevon-

den. Op het moment dat het christendom de offi-

ciële Romeinse religie werd, verbood de toen-

malige keizer dit ‘heidense’ gebruik in 393 na 

Chr. Vijftien eeuwen later blies Pierre de Cou-

bertin in 1890 de Olympische Spelen nieuw le-

ven in en werd het 

Internationaal Olym-

pisch Comité opge-

richt. Daar werd be-

paald dat de eerste 

Olympische Spelen in 

1896 in Athene zou-

den moeten plaatsvin-

den. In 1921 werd af-

gesproken dat er ook 

Olympische Winter-

spelen moesten wor-

den gehouden. Deze 

werden drie jaar later 

in Chamonix, Frankrijk 

gehouden.  

De Winterspelen vinden anderhalf jaar na de zo-

merspelen plaats. Sinds 1960 kennen wij ook de 

Paralympische Spelen; tegenwoordig worden 

deze georganiseerd door de plaats die ook de 

Olympische Spelen organiseert. Athene nam de 

organisatie van de Spelen van 2004 weer voor 

haar rekening. Nederland viel in 1928 deze eer 

te beurt. En wie herinnert zich niet de Spelen 

van 1948 in Londen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanny Blankers-Koen won viermaal goud.  

En kreeg bij thuiskomst van de bevolking een 

fiets! Wij wensen u deze zomer veel kijkplezier. 

 

De fiets is natuurlijk een prima vervoermiddel om 

naar ons toe te komen. Lunchroom Beetje Bij-

zonder aan het Julianaplein 90 is eenvoudig te 

bereiken. Wij lunchen deze maanden op zater-

dag 20 juli en zaterdag 17 augustus. De lunch 

vangt aan om 12.30 uur U kunt zich voor deze 

lunches aanmelden tot donderdag 18 juli, res-

pectievelijk donderdag 15 augustus. Dit kan bij: 

Lidemey Visser,  035-8889959 of 

Ditte van Doorn,  06-55918411 

Lidemey heeft een antwoordapparaat.  

Bij Ditte kunt u uiteraard inspreken op de voice-

mail. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnum-

mer in. Bent u onverwacht verhinderd, laat dit 

dan a.u.b. weten.  

Bij voorkeur per pin betalen. 
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Verslag dagtocht naar Texel op 22 mei 
 

Het was een vroegertje op de ochtend van 22 

mei. De bustocht naar Texel stond op het pro-

gramma. De laatste busgasten werden om 8.30 

uur opgehaald in Naarden, waarna wij richting 

Wognum reden. Via de dijk van Lelystad naar 

Enkhuizen: een omweg vanwege wegwerkzaam-

heden op de A7 nabij Purmerend. Deze was voor 

bus- en vrachtverkeer afgesloten. 

Voor deze dagtocht hadden zich 42 personen 

aangemeld. Een aantal waarmee Rita en ik heel 

blij waren. Helaas moest een drietal, door licha-

melijke ongemakken, afhaken. 

Ondanks het vroege tijdstip zat de stemming er 

al snel in en werd er heel wat afgepraat en gela-

chen. Wij dronken koffie in het gezellige dorpsca-

fé van Wognum. Natuurlijk ontbrak het gesorteer-

de gebak niet. De serveersters hadden vooraf al 

de instructie gekregen van onze chauffeur Ed om 

de snelheid er in te houden. Wij moesten name-

lijk de boot van 11.30 uur halen. Wegens onder-

houd aan één van de schepen, werd er maar met 

één schip gevaren. 

En dat betekende, dat de volgende boot niet om 

12.00 uur, maar om 12.30 uur zou varen. 

Te laat voor ons dus. Nu hebben wij altijd heel 

keurige busgasten, dus iedereen zat weer tijdig 

in de bus om de tocht te vervolgen. Helaas geen 

bollenvelden meer, maar er was genoeg te bele-

ven onderweg. En anders had Ed wel een leuk 

verhaaltje. 

Het bleef gelukkig droog deze dag, dus diegenen 

die dat wilden, konden tijdens de overtocht op 

het dek, het Marsdiep bewonderen.  

Na een korte rit over het eiland kwamen wij aan 

bij het Juttersmuseum. Na de ontvangst werd 

een uitstekende en overvloedige lunch geser-

veerd. Een heerlijk kopje groentesoep, gevolgd 

door koffie of thee met allerlei soorten belegde 

broodjes. Tot grote hilariteit werd de lunch afge-

sloten met een glaasje advocaat met slagroom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb busgasten het glaasje van de buurvrouw 

of buurman zien verorberen, dus er ging van dit 

toetje niets terug naar de keuken. 

 

Daarna kregen wij een vermakelijk verhaal te 

horen van de eigenaars van dit grootste jutters-

museum ter wereld. Wat er allemaal niet op het 

strand aangetroffen werd, of men dit mocht hou-

den en wat er eventueel verder mee gebeurde. 

Door het containervervoer is het jutten van een 

andere orde geworden. Als een container over-

boord slaat heeft dit mogelijk tot gevolg dat er 

honderden, zo niet duizenden dezelfde pro-

ducten worden gevonden. Zo liepen honderden 

jonge bewoners van de Waddeneilanden een 

tijdlang in hetzelfde soort jasje.  

Dat kon zolang ze dit maar niet aan de vaste wal 

droegen, want dan gaven de toegangspoortjes 

van de winkels telkens alarm vanwege de inge-

bouwde beveiliging. Op de eilanden wist men 

waaraan dit lag.  

Afgesloten werd met het verhaal van een door 

een jutter gevonden ton, waarin drank zat. De 

jutter nodigde zijn vrienden uit voor een drinkge-

lag, maar na een tijdje kwam er geen drank meer 

uit de ton. Terwijl die toch nog behoorlijk wat 

woog. Bij het openmaken van de ton trof men 

een dode aap aan. Deze was onderweg naar 

Engeland om opgezet te worden. Om de aap 

goed te houden had men deze in een ton met 

sterke drank vervoerd. Menigeen schrok zich een 

hoedje toen de jutter, op het moment dat hij dit 

laatste vertelde, plotseling een pluchen aap uit 

de ton trok. Of het daadwerkelijk gebeurd is ver-

meldt de historie niet, maar het was in ieder ge-

val een grappig verhaal.  

Nadien kregen wij ruimschoots de tijd om het 

museum te bezoeken. Het is verbazingwekkend 

wat er allemaal op dat kleine stukje Nederland is 

gevonden. Ook was er veel informatie over en 

foto’s van vergane schepen. Wij zagen ook een 

expositie over wat jutters in Kenia doen met aan-

gespoelde slippers. Hier worden de prachtigste 

dieren van gemaakt.  

    vervolg op pagina 9 
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Er was ook een museumpje ingericht voor de 

Eerste Texelse Stoomboot Onderneming 

(TESO), die in 1908 de Dageraad liet bouwen, de 

eerste stoomboot die de dienst tussen Den Hel-

der en Texel verzorgde. Veel Texelaars waren 

ontevreden over de dienst die de Alkmaarse re-

derij Bosman onderhield. TESO werd opgericht 

door de Texelse huisarts Adriaan Wagemaker. 

Iedereen op Texel kon deelnemen aan deze on-

derneming, van rijk tot arm. De prijs van de aan-

delen bedroeg f. 5,00 of f. 25,00. Er werd  

f. 75.000,00 opgehaald, waarmee de onderne-

ming van start ging. 

 

Leuk was ook dat er over het terrein allerlei spel-

letjes te doen waren. Niet alleen leuk voor de kin-

deren bleek, want menige busgast werd aange-

troffen op de schommel, de wip of aan het zoge-

naamde trekbiljart. Ja, u begrijpt, de stemming 

zat er goed in deze dag. En zowaar verscheen er 

ook nog een zonnetje.  

Om half vier zat iedereen weer in de bus.  

Via een andere route, grotendeels langs he 

Noord-Hollands Kanaal, terug naar het Gooi.  

Om 19.00 uur (wij hadden enig oponthoud door  

een ongeluk) verlieten de laatsten de bus.  

Wij zien terug op een zeer geslaagde dagtocht  

en kijken alvast uit naar die van 22 augustus. 

Deze gaat naar het prachtige Hanzenstadje 

Doesburg. Gaat u ook mee?  

 

Nico de Vries 

 

TV-Hits van toen 

Sil de Strandjutter 

 

Sil de Strandjutter werd in 1976 door de NCRV 

uitgezonden in een zevendelige televisieserie. 

Het was een coproductie met de Vlaamse BRT; 

daarom speelden er zowel Nederlandse als 

Vlaamse acteurs in. Het is de verfilming van de 

gelijknamige streekroman van Cor Bruijn uit 

1940. Het verhaal speelt in de 19e eeuw op het 

van de rest van Nederland afgesloten eiland Ter-

schelling.  

Sil is boer en verdient de kost bij met jutten.  

Hij is getrouwd met Jaakje. Zij hebben twee 

zoons, Jelle en Wietse. Na een storm redt Sil een 

meisje uit een Zweedse sloep, terwijl de moeder 

verdrinkt. Sil neemt het meisje op in zijn gezin en 

voedt haar op als zijn eigen dochter. Hij noemt 

haar Lobke, naar zijn eigen dochter, die kort na 

haar geboorte is overleden.  

De dominee heeft het er moeilijk mee dat Sil Lob-

ke wil laten dopen, hetgeen leidt tot een breuk 

tussen Sil en de kerk. De kinderen groeien op en 

Jelle blijkt een vrije vogel, die graag naar de 

meisjes kijkt, terwijl Wietse rustig en zachtmoedig 

is. Jelle wordt verliefd op Lobke, maar wordt door 

haar afgewezen. Sil wil echter dat Jelle trouwt 

met de dochter van een bevriende boer. Dit leidt 

tot een climax, waarbij Jelle kwaad het huis ver-

laat. Als op een nacht een storm uitbreekt, pro-

beert Jelle de bemanning van een schip te red-

den. Hij verdrinkt hierbij. Wietse komt terug en hij 

en Lobke weten nu zeker, dat zij voor elkaar be-

stemd zijn.  

De rol van Sil in de serie werd gespeeld door de 

Vlaamse Jan Decleir en de rol van Lobke door 

een nog jonge Monique van der Ven.  

 

Koekjes 

 

Een vrouw stond te wachten op het vliegveld. Zij 

kocht een boek en een zak vol lekkere koekjes. 

En ze vond een plek om rustig te gaan zitten. 

Ze begon te lezen en naast haar kwam een stevi-

ge man zitten. De man pakte een koekje uit de 

zak die tussen hen in lag. Dit negeerde de vrouw 

om een scene te vermijden. De vrouw nam zelf 

ook een koekje, maar de man naast haar, de 

koekjesdief bleef lekker dooreten. Toen er nog 

één koekje over was brak de man dat in tweeën 

en bood haar de ene helft aan en at zelf de ande-

re helft op. Nijdig stond zij op toen haar vlucht 

omgeroepen werd. Eenmaal in het vliegtuig pak-

te ze het boek uit haar tas en vond ook de zak 

koekjes die zij had gekocht. Het was te laat voor 

excuses, zij was zelf de dief geweest! 

 

Bron: Voor positiviteit.nl/Mark Verhees 
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Gezocht: gastvrouw of gastheer bij 

lezingen 

 

Beste leden, 

Wij zijn, na overleg met Chris Beun, helaas op 

zoek naar een nieuwe gastvrouw of gastheer 

voor onze Klassieke muziek-, Kunst- en Filosofie-

ochtenden. Afgelopen seizoen heeft Chris als 

gastheer gefungeerd. En dit voortreffelijk gedaan, 

vinden wij. Zich vooraf verdiepend in de achter-

grond van de lezing die gehouden zou worden en 

in de afsluiting altijd een verwijzing naar de ande-

re activiteiten van onze vereniging. Chris is bij-

zonder betrokken bij onze vereniging en zeker de 

lezingen gaan hem bijzonder aan het hart. Reden 

waarom hij vorig jaar de vinger op stak toen wij 

op zoek waren naar een nieuwe gastvrouw of 

gastheer. 

Hoewel het hem moeite kostte om dit toe te ge-

ven, merkten wij dat het gastheerschap hem 

steeds meer energie kostte. Het is daarom goed 

om nu op zoek te gaan naar een nieuwe gast-

vrouw of gastheer. Tot de taken behoren het in 

ontvangst nemen van de (digitale) betalingen, het 

inleidend praatje voorafgaand aan de lezing en 

de afsluiting ervan. 

De Klassieke muziek-, Kunst- en Filosofieochten-

den worden gehouden van oktober tot en met 

maart. Dit op de eerste, derde en vierde donder-

dag van de maand.  

Heeft u belangstelling voor deze, voor onze ver-

eniging essentiële, taak dan kunt u contact opne-

men met Nico de Vries,  035-5265517. 

Uiteraard is dit artikel in overleg met Chris sa-

mengesteld. 

 

Het bestuur 

 

Onverwoestbaar! Gebruikt u deze spullen 

ook nog steeds? 

 

Spullen moesten vroeger zo lang mogelijk mee-

gaan, het liefst zelfs een heel leven. Dus waren 

ze stevig, eenvoudig en niet kapot te krijgen. 

Welke spullen uit onderstaand rijtje gebruikt u 

nog steeds? 

1. Curver naaibox 

Onverwoestbaar: de 

curver naaibox uit de 

jaren ‘70. In bruin/beige 

of oranje/wit. Veel plus-

lezeressen hebben ‘m 

al meer dan veertig jaar 

in hun bezit.  

In de handige vakjes past alles wat je nodig hebt: 

kralen en knopen, garen en band, spelden en 

stoffen. En als je ‘m zelf niet meer gebruikt, gaat 

nu je zoon ermee vissen of is het een handige 

beautycase voor je dochter. 

2. Rieten onderzetters 

Rieten onderzetters 

uit de jaren '70. Voor 

de pannen en schalen 

op tafel. Wie heeft ze 

nog? Oerdegelijk en 

onverslijtbaar, hoewel 

de kleuren er na lang 

gebruik wel uit weg 

trokken. 

3. Tupperware bakjes 

Tegenwoordig zijn voorraadbakjes van Tupper-

ware vaak doorzichtig, maar vroeger zagen ze er 

anders uit. Helemaal dicht en vaak in felle kleu-

ren, zoals oranje, groen of geel. Heeft u ze nog in 

huis? 

4. Curver koelbox 

Nog een onverslijtbaar product van Curver: de 

koelbox. In de zomer zie je ze nog regelmatig op 

het strand staan. Niet kapot te krijgen! 

5. Slacentrifuge 

Gewassen sla draaide je met deze slacentrifuge 

in een handomdraai droog. Heeft u er nog een in 

gebruik? 

6. Brabantia voorraadblikken 

Knaloranje waren ze en dat kwam goed uit, want 

alles was oranje in de jaren '70. De muur in je 

slaapkamer, de meubels in de woonkamer, de 

tegels in de badkamer. Pure nostalgie. Wie heeft 

ze nog? 

7. Zinken vuilnisemmer 

De vuilnisbak ontbrak uiteraard 

in geen enkel huishouden. Er 

ging geen plastic zak in en af-

val scheiden was ook nog niet 

aan de orde. De vuilnisbak was 

altijd erg eh... vuil. En stonk. 

Totdat je vader of moeder 'm 

weer flink aanpakte. 

 

Bron: PlusOnline 

 

Winston Churchill 
Engels staatsman en Nobelprijswinnaar literatuur 

(1874-1965) 

 

Een bemiddelaar is iemand die een krokodil 

voedsel geeft in de hoop dat deze hem als laat-

ste zal opeten.  
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Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren 
Aanmeldingsformulier lidmaatschap Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren (ASGM) 

 

Hierbij word ik lid van de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren. 

 

M/V (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Voorletters………………………………………….Voornaam………………………………………….. 

Naam…………………………………………………………………………………………… 

Adres/huisnummer........……………………………………………………………………… 

Postcode……………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats…………………………………………………………………………………..... 

 

Mijn IBAN-nummer:……………………………………………………………………………. 

 

Geboortedatum………………………………………………………………………………... 

Telefoon en/of mobiel nr.……………………………………………………………………… 

E-mailadres…………………………………………………………………………………….. 

 

Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren 

om het contributiebedrag jaarlijks af te schrijven. 

 

Het lidmaatschap per kalenderjaar bedraagt € 25,00 en voor de 2e persoon woonachtig op hetzelfde 

adres bedraagt dit € 20,00. Wordt u na 1 juli lid dan betaalt u voor dat jaar € 12,50, de 2e persoon op het-

zelfde adres betaalt dan € 10,00. 

U machtigt de Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren om 1x per jaar de contributie te incasseren 

van uw bankrekening. Dit zal plaatsvinden tegen het einde van de 1e maand van het kalenderjaar. 

Hoe bent u in contact gekomen met de ASGM?.......................................................................... 

 

Privacy Policy  

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verleent u toestemming aan 

ASGM om bovenstaande gegevens in haar ledenadministratie te verwerken en daaruit voortvloeiend uw 

adresgegevens te gebruiken voor het bezorgen van ons blad ASGM Nieuws en/of andere ASGM-

publicaties. De volledige Privacy Policy vindt u op onze website; www.seniorenvereniginggooisemeren.nl  

 

Datum:……………………….. ….Handtekening…………………………………………   

 

U gelieve het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij of te zenden aan: 

Mw. R. Kemink, de Regentesse 110, 1273 JZ Huizen,  

 secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
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Colofon 
ASGM Nieuws verschijnt maandelijks, uitgezonderd januari 
en augustus. 
 

Bestuur 

Voorzitter: Nico de Vries,  035-5265517  
 voorzitter@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

Penningmeester: Annelies Heijnen,  035-6950722 
 penningmeester@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

1e  Secretaris: Rita Kemink,  035-8889462  
 secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

2e  Secretaris: vacant 
Algemeen bestuurslid: Nel Hoekstra,  035-6910276 

 alg.bestuurslid@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

AVG-coördinator 
Nico de Vries,  035-5265517 

 avg@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

Redactie ASGM Nieuws 
 redactie@seniorenvereniginggooisemeren.nl 

 

Distributiebegeleider 
Uitgifte ASGM Nieuws, Rieky de Graaf 

 035-6937839,  riekydegraaf@hotmail.com 
 

Ledenadministratie 
Rita Kemink 

 secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

Correspondentieadres 
De Regentesse 110, 1273 JZ Huizen 

 secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

Lid worden van de ASGM 
Het lidmaatschap bedraagt € 25,00 per jaar, voor een 
tweede persoon woonachtig op hetzelfde adres betaalt u  
€ 20,00. Als lid kunt u profiteren van collectiviteitskorting op 
uw zorgverzekering. Tevens kunt u, tegen een kleine ver-
goeding, deskundige hulp krijgen bij uw belastingaangifte. 
Op de website vindt u een aanmeldformulier. 
 

Opzeggen 
U kunt uw lidmaatschap uiterlijk 1 maand voor het einde 
van het kalenderjaar opzeggen. 
 

Website 
www.seniorenvereniginggooisemeren.nl 
 

Bankrekening 
NL07RABO0314029087, ten name van ASGM. 
 

Advertenties 
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de 
advertenties in het ASGM Nieuws. 
 

Regels voor bustochten 

Aanmelding 
Telefonisch van maandag t/m vrijdag bij: 
Rita Kemink ,  035-8889462 
Nico de Vries,  035-5265517 

Betaling 
Uw betaling moet op de vermelde datum staan bijgeschre-
ven op rekening NL07RABO0314029087, t.n.v. ASGM 
onder vermelding van datum van de busreis en naam 
(namen). 
Als de betaling niet op de bij de busreis vernoemde datum 
is ontvangen, kunt u niet mee. Als er minder dan vijfentwin-
tig aanmeldingen zijn, gaat de dagtocht niet door. U krijgt 
dan hiervan bericht en het geld wordt aan u teruggestort.  

Diëten 
Als u bepaalde producten niet mag eten, geeft u dat dan 
op bij het aanmelden. 
 


