
Busdagtocht op donderdag 22 augustus naar het prachtige stadje 

Doesburg 

  

Zeg je Doesburg, dan zeg je mosterd. Volgens de geschiedenisboeken wordt hier al sinds de 

Middeleeuwen mosterd geproduceerd. In die tijd werd de ‘Doesburgsche’ mosterd tot ver in 

de Achterhoek verkocht.  

Er is dus genoeg over te vertellen en dat gaat u horen in het knusse 

Doesburgse mosterdmuseum. In het museum wordt een film 

vertoond hoe de mosterd wordt gemaakt. Het bijbehorende winkeltje 

is ook altijd erg in trek om wat voor thuis te kopen. Natuurlijk is er 

koffie, ditmaal met appelgebak. En in de ochtenduren maken wij per 

paardentram, die ook voor mensen die minder goed ter been zijn, 

goed toegankelijk is, een rondrit van een uur door en om Doesburg. 

Zo beleeft u deze prachtige historische plaats in optima forma. 

Tijdens de lunch krijgen wij natuurlijk mosterdsoep, maar ook een 

(broodje) kroket en belegde broodjes geserveerd. U heeft na afloop 

van het programma nog wat vrije tijd in Doesburg. Misschien even 

lekker op het terras zitten en genieten van dit mooie stadje? Of toch nog kijken wat er 

allemaal te koop is? 

Hoewel het hoogzomer is, kan het natuurlijk gebeuren dat het niet zulk fraai weer is, of wij 

zijn gewoon moe. In dat geval maken wij een mooie toeristische rondrit en zijn rond 18.00 

uur weer terug in het Gooi. 

  

Het opstapschema is als volgt: 

08.30 uur: Huizen, de Rustmaat, Monnickskamp 

08.50 uur: Naarden, de Veste, Wilhelminalaan 1 

09.00 uur: Bussum, Verlosserkerk 

  

De prijs van deze dagtocht is € 85,00 per persoon, maar niet leden betalen € 90,00. 

Deze prijs is gebaseerd op 25 deelnemers. Als er minder dan 25 deelnemers zijn gaat de 

dagtocht niet door. U krijgt dan uw inschrijfgeld weer teruggestort. 

Neem uw zorgverzekeringspas en een legitimatiebewijs mee. 

Voor deze bustocht kunt u zich tot en met 15 juli aanmelden bij: 

Rita Kemink,  035-8889462 of 

Nico de Vries,  035-5265517 

  

 


