
Samen lunchen Bussum 

  

Lieve leden,  

Vroeger werd er altijd heel veel werk van gemaakt: 1 april. Wij haalden onschuldige grappen uit, hielden 

mensen voor de gek. En de media, TV en kranten, verspreidden de meest miraculeuze berichten. 

Tegenwoordig is 1 april, door de strijd tegen het zogenaamde nepnieuws, wereldwijd minder populair. 

Over het feit waar de grappenmakerij op deze datum vandaan komt, doen verschillende verhalen de 

ronde. Veel Nederlanders denken, dat het te maken heeft met de verovering van Den Briel op de 

Spaanse troepen op 1 april 1572. ‘Op 1 april verloor Alva zijn bril’. Maar dat lijkt niet juist. Volgens een 

meer steekhoudende theorie is het ontstaan uit ‘het feest der zotten’, dat vooral in Frankrijk van de 5e tot 

de 16e eeuw zeer populair was.  

Het is hoe dan ook een internationaal gebeuren. In Engelstalige landen wordt het April Fools’ Day (april 

dwazendag) en in Slavische landen Den Doeraka (dag van de dwaasheid) genoemd.  

Kunt u zich nog grote aprilgrappen herinneren? Wij hebben er een paar voor u opgezocht.  

Zo was er in 1962 tijdens het journaal te zien, dat er een beeld van het 

Paaseiland was aangespoeld.  

Politie en hoogwaardigheidsbekleders waren ter plekke om dit bijzondere 

feit te onderzoeken.  

En wat te denken over het NOS Journaal van 1 april 1971? 

Hierin werd melding gemaakt van het feit, dat de overheid zogenaamde 

zwartkijkers, mensen die hun kijk- en luistergeld niet betaalden, wilde 

opsporen. Postbodes werden uitgerust met een apparaat om overtreders 

op te sporen. De journalist vroeg aan een controleur of hier niets tegen te 

doen was, waarop deze antwoordde, dat hij niet verwachtte dat de mensen 

het televisietoestel met zilverpapier zouden omwikkelen. Dit zou namelijk 

de scanner van de controleur blokkeren. De volgende dag steeg de 

verkoop van aluminiumfolie enorm. En dat gold ook voor de ontvangst van de luister- en kijkgelden.  

Maar ook in Engeland werden de wildste verhalen verspreid. Zoals door een kosmosdeskundige, die 

tijdens een interview bij de BBC vertelde, dat op 1 april, precies om 09.47 uur de planeten  

Jupiter en Pluto op één lijn zouden staan. Pluto zou dus, vanaf de aarde beschouwd, even achter Jupiter 

wegschuiven. Daardoor zou de zwaartekracht op dat moment heel even verminderen. Mensen die op dat 

moment in de lucht sprongen zouden iets heel bijzonders ervaren, zo verzekerde de geleerde. Vlak na de 

uitzending belden honderden mensen naar de BBC met de mededeling dat zij hadden gesprongen en dat 

het een aparte beleving was geweest.  

En er zijn ontzettend veel 1 aprilgrappen uitgehaald over dieren, zoals de geblokte zebra, die in 

Dierenpark Emmen zou zijn geboren. Of Diergaarde Blijdorp, dat in 2008 meldde dat zij nog dat jaar voor 

bijna alle dieren zouden overstappen op vegetarisch voedsel. Zelfs voor de leeuwen. Uit onderzoek zou 

gebleken zijn, dat de meeste carnivoren na een gewenningsperiode uitstekend zonder vlees kunnen en 

zelfs langer zouden leven. 

  

Altijd prima natuurlijk, wat minder of geheel geen vlees. Maar alles kan en mag natuurlijk tijdens ons 

Samen lunchen.  

Dat doen wij namelijk op zaterdag 20 april.  

Zoals altijd lunchen wij bij Lunchroom Beetje Bijzonder aan het Julianaplein 90. 

De lunch vangt aan om 11.30 uur.  

Als u ook wilt komen, dan kunt u zich tot donderdag 18 april aanmelden bij: 

Lidemey Visser,  035-8889959 of 

Ditte van Doorn,  06-55918411 

Lidemey heeft een antwoordapparaat.  

Bij Ditte kunt u uiteraard inspreken op de voicemail. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in. 

Bent u onverwacht verhinderd, laat dit dan a.u.b. weten.  

Bij voorkeur per pin betalen. 


