
Klassieke muziekochtend op 5 januari 

door Claire Verlinden 

Met pipers en fiddles: over Schotse en Ierse muziek 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tijdens de begrafenis van Queen Elisabeth werden veel mensen zeer gegrepen door de 

eenzame doedelzakspeler die de kist begeleidde naar de laatste rustplaats.  

De Schotse doedelzakspelers waren zeer aanwezig.  

Nog nooit hebben wij in de muziekochtend aandacht besteed aan Schotse en Ierse 

volksmuziek, met weer heel andere instrumenten, zoals de piper, de fiddle en de Ierse harp. 

Als Europese componisten Schotse of Ierse muziek componeerden leek het dan op die 

volksmuziek? Wat een zoektocht. Wist u dat Beethoven een bundel Schotse liederen 

schreef? En Mendelsohn een Schotse symfonie, Dvorak Schotse dansen? 

In ieder geval leverde de zoektocht prachtige natuurplaatjes op, dus welkom in Schotland en 

Ierland. 

  

 


